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Het is december. Het doet me iets als de dag zijn ogen sluit om vier uur in de
namiddag: somber, koud, lange avonden... Een aantal mensen hoor ik
verzuchten: ik wou dat ik december kon overslaan. Voor sommigen is het echt
een maand om van de kalender te schrappen. "Kerstmis is niet mijn ding",
hoorde ik onlangs iemand zeggen.

Wat moeten we met Kerstmis in een zo gepolariseerde maatschappij, in een
land vol politieke versnippering, in een wereld vol haat en oorlog; met vreselijke
moordpartijen door Russen tegen Oekrainers, door Israéli’s tegen Palestijnen,
door Soedanezen tegen Soedanezen,door Congolezen tegen Congolezen, ...

In die duisternis kijken we om ons heen en naar boven. We zien her en der een
ster. De ster van toen heeft de wijzen en eerlijke zoekers geleid naar het mooie
verhaal dat we kennen: het verhaal van een jong meisje en een klein kind dat
het geloof, de hoop en de liefde van de mensheid is; een verhaal van engelen
en herders in het veld... En dan klinkt voor de eerste keer wat ze in Viaanderen
noemen: dat schone gedicht van maar enkele woorden, één zin. Maar -zo zou
Ernest Claes het zeggen- als het klinkt uit een mensenmond, krijgt God de
tranen in zijn ogen: "Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de
mensen van goede wil."

Die ster van Betlehem dateert van lang geleden. En toch blijft de Ster van de
Kerstnacht fonkelen: Jezus Christus. Hij straalt en blinkt over alle tijden en
afstanden heen. Hij schittert over leven en dood. Als we ons door die Ster laten
leiden, zullen geborgenheid en vrede ons deel zijn.

Het Kind van de kerstnacht is God zelf die onder ons komt wonen. Waar in
deze wereld de keuze gemaakt wordt tussen goed en kwaad, liefde en haat,
verzoening en wraak, leven en dood, mogen wij erbij zijn... en kiezen voor
licht, liefde, vrede. Het is de weg van onze God en die weg mogen wij gaan.

Kerstmis blijft een mooi verhaal. Ook al is het december, ook al is het koud en
somber. Het wordt Kerstmis en nadien nog Nieuwjaar. Ons hart zal weer
opengaan.... maar eerlijk gezegd: geef ook mij maar de paaslelies en de
paasklokken. Geef mij maar een lied in majeur; zoiets als alleluia driemaal en
helemaal opnieuw. Op de keper beschouwd hebben christenen maar één
feest: Pasen. Dat maakt ons tot christenen. Dat is ook het unieke wat we aan
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de wereld te melden hebben: de schande van de dood is het laatste niet. Het
laatste is dat de laatste schande wordt beschaamd. Dat is Pasen. Daar willen
we dan ook gaan staan, op die plek: waar de zon opgaat over het leven.

Tot slot: Pasen is er niet omdat Kerstmis er geweest is. Het is andersom: we
vieren Kerstmis omdat Pasen er geweest is. Als Jezus niet verrezen was en de
dood had overwonnen, waarom zouden we ons dan druk maken over zijn
geboorte? Pasen is dus ons feest...en dat valt gelukkig niet in december!

Maar nu, in december, vieren we Kerstmis; met licht in de ogen en met hoop in
het hart. Zalig en vredevol Kerstfeest!

Pastoor David Lebrun

Door Taco Douma, vice-voorzitter
Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op
hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten. =

Aktie Kerkbalans 2026

Een eerste begin is gemaakt voor de Aktie Kerkbalans 2026. Als Parochie

Heilige Augustinus zijn we net als alle parochies en protestantse gemeenten in

Nederland volledig financieel afhankelijk van de bijdragen van

‘ de leden van de parochie. Mocht u nog een bijdrage willen

Actie doen voor dit jaar, dan kan dat zeker nog. Heeft u aan het

Kerkbalans begin van het jaar een bedrag toegezegd, maar nog niet

overgemaakt? We zouden erg geholpen zijn als u dat alsnog kunt doen. Neem

eventueel gerust contact op met het parochiesecretariaat. Werkelijk, alle kleine

beetjes maken samen veel uit!

En voor volgend jaar? Alle betrokkenen zullen opnieuw een schrijven

ontvangen met de informatie over Aktie Kerkbalans 2026 met daarbij de

actuele financiéle situatie van onze parochie. We willen er

weer iets moois van maken, samen met u.

Vrijwilligersdag 2026 ' rijwilligers
Op 21 maart 2026 zullen we een vrijwilligersdankdag BEDANKT!
organiseren om zo al onze vrijwilligers op een passende,
gezellige en positieve wijze te bedanken voor hun inzet voor
de parochie. Wij willen u hierbij alvast uitnodigen en u vragen
de datum te noteren in uw agendal!
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De vrijwilligersdank dag zal plaatsvinden in Abdij Mariénkroon en vooraf
worden gegaan door een viering.

Kerkenvisie gemeente Heusden

Door de gemeente Heusden is het initiatief
genomen om alle kerken in de gemeente, de
staat van onderhoud van de gebouwen en de
toekomstplannen van de verschillende
kerkgenootschappen te inventariseren. De :
Gemeente heeft dit gedaan samen met onderzoeksbureau Arcadis.

Op 17 september zijn de uitkomsten van het onderzoek door de gemeente en
Arcadis in een bijeenkomst op het gemeentehuis in Vlijmen aan de besturen
van de verschillende kerkgenootschappen gepresenteerd.

Het onderzoek bevestigt, niet nieuw of onverwacht, voor de kerken een
moeilijke situatie met teruglopende aantallen actieve gelovigen en
kerkbezoekers samen met stijgende onderhoudskosten voor de gebouwen.
Het bestuur had gehoopt dat het rapport meer aanknopingspunten zou
bevatten voor mogelijke initiatieven om het gebouwenprobleem met stijgende
onderhoudskosten aan te pakken. Dit was jammer genoeg niet het geval.
Desondanks was het een nuttig initiatief om het probleem breed in kaart te
brengen en ervoor te zorgen dat alle partijen een eensluidend beeld hebben.

Toekomstvisie parochie

Het is alweer twee jaar geleden dat het bestuur aan u de toekomstvisie
‘Samen op weg naar de Toekomst” heeft gepresenteerd. Hieruit

€_: kwam dat het bestuur reéel houdt dat er op langere termijn nog

maximaal één kerkgebouw open zal zijn in de parochie, maar dat
het zich zal inspannen om de drie kerken in de parochie zo lang

als mogelijk open te houden, rekening houdend met een drietal ‘vangrails’;

1. Mits en zolang de betreffende kern actief en levendig genoeg blijft met

voldoende kerkbezoek. Hier ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij

parochianen. Voldoende kerkbezoek, en voldoende inkomsten uit collectes en

actie Kerkbalans

2. Tenzij het bestuur ziet dat er voor het betreffende kerkgebouw

onvermijdbare hoge onderhoudsuitgaven dreigen. Dit betekent dat we samen

moeten accepteren dat de kerkgebouwen niet perfect onderhouden worden.

3. Tenzij het bestuur concrete mogelijkheden ziet tot

herbestemming/verkoop van een kerkgebouw, met een dusdanig interessant
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financieel perspectief dat zo'n optie naar mening van het bestuur niet mag
worden gepasseerd in het langere termijn belang van de gehele parochie.

Het bestuur heeft gezien dat de parochianen moeite hebben gedaan om
invulling te geven aan voldoende kerkbezoek en inkomsten uit collectes en
actie Kerkbalans, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Tegelijkertijd constateren
we dat het kerkbezoek door overlijden van gelovigen verder is teruggelopen.
Het bestuur heeft daarom besloten een evaluatie te doen van waar we ons nu
vinden staan in de weg die we gezamenlijk afleggen. Het bestuur hecht er
waarde aan om mee te delen dat er geen enkele conclusie is getrokken, alleen
dat het goed is om te controleren of we nog steeds op de goede weg zitten met
voldoende afstand van de vangrails.

Mocht er iets uit deze evaluatie komen, dan zullen we u daarvan natuurlijk op
de hoogte stellen.

&

Heilige Communie

De zieken en bejaarden, die met Kerstmis de kerk niet meer kunnen bezoeken

en toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij het
parochiesecretariaat.

‘ ,' \. Carnavalsmissen
De carnavalsmissen worden gehouden op zaterdag 14

februari 2026 om 11.00 uur in Vlijmen en om 18.11 uur in
3 Haarsteeg.

Aswoensdag re
Een Askruisje halen kan op woensdag 18 februari om: "B
18.00 uur in Haarsteeg N

19.00 uur in Vlijmen



Op 15 maart 2015 werd de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid op de
Vliedberg aan de eredienst onttrokken. Dit is ondertussen ruim 10 jaar geleden.
Kort na de laatste viering heeft het toenmalige kerkbestuur een
ontmoetingsavond georganiseerd om parochianen van de Vliedberg de kans te
geven te vertellen wat dit met hen had gedaan. Het werd een zinvolle
bijeenkomst waarbij de wens werd geuit om regelmatig nog een viering te
organiseren in het buurthuis.

Een en ander leidde tot de maandelijkse viering in de Caleidoscoop, elke eerste
donderdag van de maand om 11.00 uur. Een mooie groep mensen kwam bij
elkaar; mensen die elkaar kenden; mensen die na de H. Mis nog even konden
napraten onder het genot van een kop koffie. Echter, naarmate de tijd vorderde,
werd het groepje kleiner. Mensen overleden, verhuisden, hadden extra zorg
nodig en gingen naar woon- en zorgcentrum, ... Het laatste jaar werd het aantal
aanwezigen zo minimaal dat we het niet zinvol achten om hiermee door te gaan.
Op donderdag 4 december vond de laatste viering plaats. In goed overleg met
de trouwe aanwezigen en met de mensen die de Caleidoscoop beheren is dit
besluit genomen. Enerzijds jammer maar anderzijds ook de enige juiste
beslissing. We blikken dankbaar terug dat we zowat tien jaar lang mensen van
de Vliedberg op die manier nog konden samenbrengen. Alles kent nu eenmaal
zijn tijd.

De Jongerengroep Parochie Heilige Augustinus in Vlijmen is een plek waar
jongeren vanaf 15 jaar elkaar kunnen ontmoeten en samen met hun geloof bezig
kunnen zijn. Veel jongeren ervaren geloof soms als iets wat je vooral alleen doet,
maar het kan juist heel fijn zijn om anderen te ontmoeten die met dezelfde
vragen rondlopen of een zelfde zoektocht doormaken.

Tijdens onze avonden lezen we een stukje uit de Bijbel, is er ruimte voor een
gezellig gesprek en voor stilte en gebed. De sfeer is relaxed en open. Het gaat er
vooral om dat we bij elkaar kunnen komen, nieuwe mensen leren kennen en
merken dat we niet alleen staan.



meenemen. Voor ouders: misschien kent u iemand die dit
leuk of waardevol zou vinden. ledereen is van harte welkom
om een keer te komen kijken.

Voor jongeren: scan de QR code om deel te nemen aan
onze groepsapp. Dan blijf je op de hoogte van de data.

We komen om de twee weken op vrijdagavond samen in De E
Lantaarn in Vlijmen. Jongeren mogen gerust iemand

groep van 5 kinderen begonnen aan de voorbereiding
voor het vormsel, dat zal plaatsvinden op zondag 28 juni
\ 2026. Na een leuk kennismakingsspel, waarin we elkaar

> Op woensdagavond 5 november is een enthousiaste

beter hebben leren kennen, zijn we begonnen met
gebed. Omdat niet iedereen gewend is te bidden, was er
een mooi kaartje gemaakt met de belangrijkste gebeden.
Na een kaars te hebben ontstoken, hebben we samen gebeden en om de
Heilige Geest gevraagd. We zijn met volle vaart van start gegaan. |k heb me
voorgesteld en een deelnemer kwam spontaan met een hele diepe ervaring
waar met volle aandacht naar werd geluisterd. Voor ieder was er een eigen
werkboek "In Vuur en Vlam" waarin we ook meteen zijn gaan werken. Daarin
kunnen we alles bewaren wat we in deze voorbereiding doen. De betrokkenheid
was groot, er werden ook moeilijke vragen gesteld (niet allen nog beantwoord)
en de open sfeer maakte dat ieder zich thuis heeft gevoeld. Inmiddels heeft zich
nog een deelnemer aangemeld. Als iemand na het lezen van dit stukje ook mee
zou willen doen, meld je gerust aan! Nu kan het nog.

[

Arnold Dekkers

Wij zoeken versterking! Wil je graag een handje helpen bij de
eucharistievieringen op zondag? Voor of achter de schermen? Dan zijn we op
zoek naar jou!

Acolieten

We zijn op zoek naar acolieten, met name voor de kerk in Vlijmen. Als acoliet

assisteer je de pastoor tijdens de eucharistieviering. Samen met een collega

acoliet zorg je ervoor dat de eucharistieviering goed verloopt. Wat je allemaal
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moet doen, leggen wij je uit. ledereen kan het leren. Heb je je Eerste Heilige
Communie gedaan en heb je interesse? Meld je dan bij ons aan. Je kunt na de

eucharistie een van de acolieten aanspreken. Je kunt ook contact opnemen met

het parochiesecretariaat.

Livestreamers

De livestream maakt de eucharistievieringen toegankelijk voor mensen die niet in

de kerk aanwezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn, omdat

ze ziek zijn, omdat ze op vakantie zijn, of omdat ze niet in Vlijmen wonen.
Om de livestream te verzorgen hoef je niet in de kerk te zijn. Ons team verzorgt
de livestream van huis. Dat kan van overal in de wereld zijn, zolang je maar een

goede internetverbinding hebt. Wij leggen je uit hoe het werkt. Heb je interesse?
Heb je interesse om de groep acolieten of de groep livestreamers te versterken?

Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

28 sept  Vlijmen
28 sept  Vlijmen
5 okt Vlijmen
30nov  Vlijmen

Jaivano de Koning
Jolina de Koning
lvey-Fay de Brouwer
Sem Jansen

[

Wij wensen hun een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.

Uitgedragen vanuit onze kerken:

5 sept Haarsteeg
17 sept  Vlijmen
19 sept  Nieuwkuijk
6 okt Haarsteeg
24 okt Vlijmen
4 nov Haarsteeg
18 nov  Vlijmen
20nov  Haarsteeg
24nov  Nieuwkuijk

Mari Heesbeen

Nol van Zuijlen

Mien van Bladel

Henk van Delft

Anneke van Cromvoirt-van Kuijk
Harrie van Halder

Lucas van Boxtel

Nel Treuren-Schapendonk

Riet Roestenburg-Knippels

Begeleid door het gebed van de kerk:

4 sept Nieuwkuijk

Nel van Baardwijk -van der Velden

Mogen zij rusten in Gods vrede.
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In de wereld van vandaag kunnen we niet anders dan nadenken over de
betekenis van oorlog en vrede. Op 24 februari a.s. is het vier jaar geleden dat
Rusland zijn grootschalige invasie in Oekraine begon. Vier jaar al wordt ons
continent geteisterd door een grote oorlog.

Vier jaar, dat was ook de duur van de Groote Oorlog

(1914-1918). En er zijn meerdere parallellen tussen toen

en nu. Zoals aan het begin van de vorige eeuw is ook

vandaag een nationalistisch reveil gaande.

Nationalistische politici rijgen verkiezingsoverwinningen

aan elkaar. Ze staan schouder aan schouder op het
internationale politieke toneel. In het beste geval pleiten ze voor het
terugschroeven of zelfs stopzetten van steun aan Oekraine; in het slechtste
geval zijn het onverholen Poetinknuffelaars. Hoe dan ook ondermijnen ze de
eenheid en vrede die Europa nodig heeft.

Oververhit nationalisme lag niet enkel aan de basis van de Eerste
Wereldoorlog. Het was er ook een uitloper van. Na de Wapenstilstand volgde
er geen echte vrede in Europa. De kaart van het continent werd hertekend.
Het nationalistische vijanddenken verdween niet. Integendeel, het leefde
opnieuw op, met alle gevolgen van dien. Uit de psychologische, sociale,
economische, politieke ruines van de Eerste Wereldoorlog kwam zo de
Tweede Wereldoorlog voort. De filosofe Hannah Arendt wees daar onder
meer op in The Origins of Totalitarianism. De taal en denkbeelden van naties
over elkaar bleven vijandig en over grensgebieden werd nog lang na
Wapenstilstand gevochten en gestreden.

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog waren ongeveer tien miljoen
mensen op de vlucht. Na de Wapenstilstand volgde, aldus Arendt, een
tijdperk van ressentiment: een periode van ‘een doordringende haat van alles
en iedereen, zonder focus’, waarin ‘allen tegen alle anderen waren.” Kortom:
het interbellum was geen tijdperk van vrede.

Wat is vrede? Vrede wordt vaak gezien als het tegendeel van oorlog, als het
8



zwijgen van wapens. Maar vrede is méér dan enkel de afwezigheid van
geweld. Om van vrede tussen mensen of tussen naties te spreken, volstaat
het niet dat zij elkaar niet proberen te vernietigen. Leven Amerika en Iran op
dit moment in vrede met elkaar? Hoewel zij elkaar niet bestoken met raketten
en bommen, zijn zij gezworen vijanden. Ze voeren geen oorlog, maar ze
kennen geen onderlinge vrede.

Echte vrede vraagt meer dan het zwijgen van wapens. Ze veronderstelt ook
innerlijke harmonie en wederzijdse welwillendheid: de afwezigheid van
vijandige gevoelens zoals haat, afgunst, nijd, afkeer of misprijzen tegenover
de ander als ander. Vrede meet men niet enkel aan uiterlijke gedragingen,
maar ook aan de innerlijke toestand en denkbeelden: hoe mensen over elkaar
denken, spreken en voelen. Meer dan de afwezigheid van oorlog is vrede de
aanwezigheid van humaniteit.

Na de Eerste Wereldoorlog ontbrak het hieraan. Een waarschuwing voor ons
vandaag? Hoe en wanneer zal de oorlog in Oekraine eindigen? Heel Europa
snakt naar het zwijgen van de wapens. Maar zelfs wanneer dat gebeurt,
betekent het nog niet dat de vrede zal spreken.

Na vier jaar oorlogsvoering zijn de wederzijdse denkbeelden tussen Oekraine
en Rusland slechter dan tevoren. Zo dreigt de oorlog te eindigen met een
schijnvrede, waarin de kiemen van nieuw conflict al besloten liggen. Zal het
land, zal Oekraine vrede kennen wanneer de wapens zwijgen?

Pastoor David Lebrun



Sinds 2017 een initiatief van Parochie Heilige Augustinus
Vlijmen — Haarsteeg — Nieuwkuijk — De Vliedberg

Wat is VOB?

VOB betekent “Vrijwilligers op bezoek”

Vrijwilligers gaan bij parochianen op bezoek, die behoefte hebben aan wat
extra gezelligheid en een luisterend oor.

Wat doen we samen?
Een praatje maken onder het genot van een kopje koffie, een spelletje spelen
of samen op pad. Naar de markt, bibliotheek naar de kerk of naar een andere
prettig plek in de buurt.

Doe je ook mee?

Wil je iemand blij maken met een bezoek of lijkt het je fijn om bezoek te krijgen
neem dan contact op met het parochiesecretariaat. We vertellen je graag meer
over het VOB en hoe je mee kunt doen.

(zie ook https://nationalefeestdagenvlijmen.nl/lichtiestocht)

Op zaterdag 20 december 2025 wordt er weer een Lichtjestocht
georganiseerd. We nodigen iedereen -jong en oud- uit om met een lichtje te
lopen door het centrum van Vlijmen. Hoe dat lichtje er uit ziet, mag je helemaal
zelf bepalen. Zorg dat je erbij bent!

De tocht vertrekt om 18:30 uur bij de Protestantse Kerk in Viijmen. Je kunt
gewoon komen en meelopen. De finish is bij de Katholieke Kerk.

Onderweg zullen een aantal scénes uit het Kerstverhaal worden gespeeld. Ook
krijgen de kinderen chocomel en voor de ouders staat een glaasje glihwein
klaar. Aan het eind van de tocht is er voor iedereen een kerststolletje!

Tijdens de Lichtjestocht kom je langs een wensboom. Aan die boom kunnen
wenssterren worden gehangen. Die wenssterren zijn te koop voor € 4,00 bij
een aantal voorverkoopadressen (zie website).

Met de opbrengst van die wenssterren-actie steunen we lokale instellingen
(Herbergier Vlijmen, Gastenhuis Vlijmen, Zorgcentrum Sint Janshof en Martha
Flora). Die instellingen werken met mensen met dementie. Wij hebben met de
Lichtjestocht geen winstoogmerk.
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Elke eerste woensdag
van de maand

van 14.00 uur tot en
met 16.00 uur

ledereen is welkom

Yervoer kunnen we voor u regelen. Het parochiesecretariaat is op
werkdagen elke ochtend bereikbaar. (0735112215)
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Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen. Alle vieringen vanuit Vlijmen
worden ook via livestream uitgezonden.

Kerstavond woensdag 24 december

Vlijmen
17:00 uur Kerstavond Gezinsviering m.m.v. het Jeugdorkest Animato
21.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor

Nieuwkuijk
20.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Augustinuskoor

Haarsteeg
18.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het Augustinus Vocaal Ensemble (AVE)

Eerste Kerstdag donderdag 25 december
09.30 uur Eucharistieviering Haarsteeg

m.m.v. het Herenkoor en Mirjam & Margo
11.00 uur Eucharistieviering Vlijmen m.m.v. Saxebelle

Tweede Kerstdag vrijdag 26 december
10:30 uur Eucharistieviering Nieuwkuijk m.m.v. het Augustinuskoor

Oud en Nieuw

Woensdag 31 december S\

18.00 uur Oudejaarsviering Sint Janshof * \'6 i
Donderdag 1 januari . !'//- \\\ .
11.00 uur Nieuwjaarsviering met volkszang Vlijmen % * ( *
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Door Eline van Meel

Regelmatig is Karin van Heist te zien, niet in één, maar in alle drie de kerken
van onze parochie: eerst als koorlid van Amazing en sinds enkele jaren van
het Augustinus Vocaal Ensemble (AVE). Ze vertelt iets over zichzelf:

lk ben opgegroeid aan de Voordijk, op de grens van Haarsteeg en Vlijmen. [k
heb me daarom nooit een echte Vlijmense of echte Haarsteegse gevoeld. Ik
heb in Vlijmen op de basisschool gezeten, omdat mijn oma daar woonde en ik
dan tijdens de lunchpauze bij haar een boterham kon eten. Toen ik naar de
middelbare school ging, was dat in Drunen, waardoor ik meer contacten had
in Drunen en Haarsteeg. Mijn man Egbert is geboren en getogen in
Haarsteeg en toen we trouwden zijn we daar gebleven. We hebben een zoon
(21) en een dochter (24).

Omdat ik in Vlijmen naar de basisschool ging, ben ik daar betrokken geweest
bij de kerk. Ik ben in de Vlijmense kerk gedoopt, en ook de Eerste Communie
en het Vormsel vonden plaats in die kerk. Egbert en ik zijn in de Haarsteegse
kerk getrouwd, dat was voor Egbert belangrijk, omdat hij heel betrokken was
bij de H. Lambertus. Voor mij was dat anders, maar ik kende de pastoor van
Haarsteeg, pastoor Nabuurs, van de catecheselessen op school in Vlijmen.
Egbert kende dus de kerk, en ik de pastoor.

Hoe ben je betrokken geraakt als koorzanger?

Toen pastoor Jesudoss naar onze parochie kwam, wilde hij een koor
oprichten dat ook wat meer Engelstalige, moderne liederen zong. Op een dag
zei hij met een grote glimlach tegen me: ik heb jou ook opgegeven voor het
nieuwe koor!' Maar ik zei: 'lk heb nog nooit gezongen. Kan ik dat wel?'
Volgens hem zou het allemaal wel goed komen. '‘Kom maar gewoon naar de
startavond. Als je het dan niks vindt, kun je altijd nog nee zeggen.' En ik dacht
'dat is ook wel zo', dus ik ben het gaan proberen. |k had geen idee welke stem
ik zou kunnen zingen en ik had ook nog nooit een 2-stemmig lied gezongen.
Tijdens de eerste repetitie was ik helemaal verbaasd, want het ging eigenlijk
wel. Het koor groeide en we repeteerden elke week in Vlijmen, in de kerk (De
Schelp). Ik herinner me nog dat we op een gegeven moment een naam
moesten verzinnen voor het koor. Er werden verschillende namen
aangedragen en alle koorleden hebben gestemd. Het werd toen 'Amazing'.
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Na 10 jaar is het koor gestopt en een paar maanden later ben ik lid geworden
van AVE. Tijdens de bruiloft van een lid van AVE in de kerk van Haarsteeg
werd ik aangesproken door een ander lid, of ik mee wilde zingen als alt,
omdat ze te weinig alten hadden. Vlak daarna kwam de Covid-pandemie en
toen mocht er niet worden gezongen. We hebben daardoor bijna 2 jaar niet
kunnen zingen.

Met AVE zingen we tijdens de vieringen in alle drie de kerken van de
parochie. Het is bewust een kleinere groep; we zijn met 3 sopranen, 3 alten
en 3 mannenstemmen. Het is altijd fijn om samen te repeteren, het is heel
gezellig.

Beleef je de viering in de kerk anders wanneer je zingt?

Ja, je hebt een actievere deelname aan de viering. Zelf zou ik er nooit aan
hebben gedacht om bij een koor te gaan. Ik ervaar de vieringen ook iets
anders in de verschillende kerken. De kerkgebouwen zijn verschillend, dat
speelt een rol, en ook de gemeenschap, of je de mensen kent. Wat mij
aantrekt is het gemeenschapsidee, dat je samen de schouders eronder kunt
zetten heeft iets moois.

zondag 14 december — 16:00 uur — St. Jan Geboortekerk Vlijmen

Zoals het Kerstkind nabij
Kerstmis is in wezen het vieren dat een God mens wordt, een mens van viees
en bloed, een God die nabij is. “Geen enkel ander volk heeft goden die zo

dicht bij de mensen zijn” is te lezen in het Bijbelboek Deuteronomium (4,7b).

Een nabijheid die Jezus in zijn
volwassen leven predikt én
voorleeft. Hij deelt in ons
gemeenschappelijk mens-zijn
dat kwetsbaar is en beperkt.

Zijn nabijheid heeft de kracht Zoals het Kerstkind nabij @,ﬁ
om wonden te helen (ook Kerstconcerten 2025 ‘
letterlijk) van individuen en groepen: wonden van eenzaamheid,
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onverschilligheid en ongelijkheid.

Het kerstprogramma van Kamerkoor Consonare wil dit aspect van nabijheid
over het voetlicht brengen aan de hand van hoofdpersonen uit het
kerstverhaal: Maria, Jezus, Herodes, verklankt in onder meer muziek van
Arvo Part, James MacMillan, Franco Prinsloo, Benjamin Britten, John Tavener
en in enkele internationale traditionele kerstliederen. We betrekken het thema
op ons eigen leven met werken als The hope of loving van Jake Runestad,
Peace van Paul Mealor en Dragen van Gerard van Maasakkers.

De entree is gratis. Er is een collecte na afloop.

Met elkaar kunnen wij een verschil
maken! In het Boliviaanse regenwoud
van het bisdom Pando voor de meest
kwetsbare mensen. Door voor de
zieken te zorgen, voor opvang te
zorgen voor kinderen die op straat

\l zwerven en door gevangenen te

il bezoeken. Kortom: door de werken

| van barmhartigheid in de praktijk te

12 maart 2026 ‘
| brengen.

18.00-20.30 uur
De Haarstek

i | ,‘«‘1‘
In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en voeten in
het werk van bisschop Eugenio en zijn mensen, door vrijwilligers zoals Pincha

in de gevangenis, door de zusters in de kinderopvang. Ze doen geen
wonderen. Ze doen wat ze kunnen. En dat is meer dan genoeg.

Ter ondersteuning organiseert de Parochie Heilige Augustinus een collecte en
met de MOV-leden:

Een ongedwongen en gezellige avond waarbij een heerlijk menu geserveerd
wordt. Bereid met lokale ingrediénten door onze chef-koks Lauri en Ciel,
inclusief een drankje én een lekkere kop koffie of thee. Henri zal een
inspirerende presentatie over het project geven en u kunt een kijkje nemen bij
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een kraam met fairtrade producten.

Waar en wanneer? Op donderdag 12 maart 2026 van 18.00-20.30 uur in
Buurthuis De Haarstek, Mr. Prinsenstraat 38 te Haarsteeg.

U geniet van deze benefiet-maaltijd, in een sfeervolle zaal voor € 40 p.p.
Betaling kan contant of met pin bij binnenkomst in de zaal.

De opbrengst komt vrijwel geheel ten goede aan het project in Bolivia.

Wij begroeten u graag! Aanmelden kan nu al, er is slechts beperkt plaats.
Dit kan via email of telefoon bij het parochiesecretariaat of via de brievenbus bij
de deur van de Kerk in Nieuwkuijk, Vlijmen of Haarsteeg.

Om aan te melden: naam, telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen,
dieetwensen/intoleranties. Keuze per persoon aangeven: vlees/kip/vega.

Kunt u niet deelnemen aan de maaltijd, maar wilt u wel bijdragen aan dit mooie
doel? Dat kan met de collecte in de kerken op 7 en 8 maart 2026 of door een
overschrijving via onze parochie, IBAN: NL58 RABO 0154 7929 69, o.v.v.
‘Vastenactie 2026'.

Ruim tien jaar geleden bracht Paus Franciscus de
encycliek “Laudato Si” uit. Een pauselijk schrijven
4 ‘/f dat niet in de vergetelheid terecht kwam. Een
= belangrijk document over de milieu- en
klimaatproblemen en de gevolgen voor de
allerarmsten en de kwetsbaren. Een paus die het
had over integrale ecologie: de zorg voor de
schepping impliceert de zorg voor de kleinsten.
Was Paus Franciscus een groene paus?
Niet zonder reden als we lezen dat per Europeaan jaarlijks tientallen
kilogrammen voedsel verspild wordt. Onze voorouders kenden die luxe niet.
Tegelijkertijd worden we verslaafd aan goedkope voeding. Vragen we ons niet
af hoe die prijs tot stand komt? In welke omstandigheden worden al die
producten geteeld?

Laudato si’

Encycliek van Paus Franciscus

Dat goedkope voedsel past in een breder consumptiegedrag. Wat we uitsparen
aan voeding, besteden we graag aan luxe: reizen, mode, elektronica... En ook
daar laten we ons verleiden tot steeds lagere prijzen. Kledingstukken van
enkele euro's , smartphones of tablets voor dumpingprijzen. Fijn voor ons maar
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wie maakte die dingen en in welke omstandigheden? Met regelmaat van de
klok horen we over kinderarbeid of uitbuiting van werknemers in landen in het
Zuiden. Minderjarigen kloppen lange dagen in onveilige sweatshops. Mannen
en vrouwen riskeren dagelijks hun gezondheid om ons aan goedkope spullen
te helpen. Moderne slavernij!

Enkele weken geleden openden in Parijs de deuren van de eerste fysieke
winkel van Shein. Het bedrijf verkoopt zeer goedkope producten, geproduceerd
door arbeiders die worden uitgebuit en niet meer dan een hongerloontje
krijgen. Het lijkt de welvaartsverslaafde consument weinig uit te maken. Shein -
en andere waanzinwebwinkels - krijgen miljoenen bestellingen per dag. De
gretige mensenmassa die zich voor het Parijse winkelpand vormde, was vele
malen groter dan het groepje demonstranten dat aan de overkant van de straat
protesteerde tegen de komst van de Chinese winkelier.

We consumeren ons en de ander kapot. Over de ruggen van de armsten.
Zodat de rijken steeds rijker worden. Het vermogen van de vijfhonderd rijkste
Nederlanders nam ook het afgelopen jaar weer toe, met bijna tien procent. Kort
voor zijn vertrek als president waarschuwde Joe Biden voor de ‘oligarchie van
mensen met extreme rijkdom, macht en invioed die onze democratie en onze
grondrechten bedreigt’. Een paar weken later zaten een aantal van die
superrijken vooraan bij de beédiging van Donald Trump: Musk van Tesla,
Zuckerberg van Meta, Bezos van Amazon, Pichai van Google. Gretig naar
meer, gretig naar macht. Wat lezen we in het Boek der Spreuken? Maak me
niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.

lk geef toe: het is niet gemakkelijk om vandaag een bewuste consument te zijn.
En toch: kunnen we niet wat kritischer zijn tegenover spotgoedkope
producten? Nemen we de moeite om ons te informeren over de herkomst
ervan? Kopen we voeding die gezond en kwaliteitsvol is en waarvoor de
producent een goede en eerlijk verdiende prijs krijgt? Ook het milieu-aspect
van onze consumptie mag zwaarder doorwegen. We doen er goed aan af en
toe stil te staan bij onze ecologische voetafdruk. Precies hiertoe blijft Paus
Franciscus ons uitdagen in zijn encycliek "Laudato si" die 10 jaar geleden
verscheen maar nog steeds zo actueel is. Hij roept op tot bekering van onze
levensstijl en verzet zich tegen onverschilligheid en berusting. De wereld is
immers ons erfgoed en we dienen die in een goede en gezonde staat door te
geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Niets meer dan onze plicht!

David Lebrun, pastoor
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Beste gezinnen,

Kerstmis staat weer voor de deur. Het is een tijd waarin

we samenkomen, mooie herinneringen maken en stilstaan

bij wat echt belangrijk is in het leven. Maar bovenal vieren we met
Kerstmis dat er Licht en Vrede in de wereld is gekomen. Dat Licht
mogen we in ons eigen gezin laten schijnen, door liefde, aandacht
en vriendelijkheid voor elkaar. Maar we mogen ook samenkomen
om het kerstverhaal te horen en te zien. We komen graag samen op
Kerstavond om te bidden, te zingen en een kaarsje aan te steken:

)
KERSTGEZINSVIERING — kerk Vlijmen — 17:00
met muziek van het
Jeugdorkest Animato 0

(5

-

Speciaal: Kinderen die zich voorbereiden op hun
T2 Eerste Heilige Communie beelden
® het kerstverhaal uit. Daarna wordt het
kindje in de kribbe gelegd. We zingen veel
kerstliedjes. ledereen is van harte welkom.

In de drie kerken van onze parochie zijn verschillende
kerststallen te zien. De ene nog mooier dan de

andere. Kom kijken en steek een kaarsje op. :r%‘(
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/— Recept voor lekkere Chocolade kerstballen

Recept voor koekjes van Chiara (10 jaar) en
haar moeder Shatha
Ingrediénten:

- 3 pakjes theebiscuits van + 300 gram

- 2 kopjes melk

- 2 petlepels cacao

- 2 eetlepels suiker (of iets meer of minder naar smaak)

- 1 zakje vanillesuiker

7o maak je de koekjes:

1. Doe de theebiscuits in een kom, maak ze kapot tot
heel kleine stukjes.

2. Verwarm de melk met de cacao, suiker en vanillesuiker,
totdat de suiker goed is opgelost en de cacao gemengd.
3. Voeg het cacaomengsel toe aan de biscuits en kneed
het tot een geheel.

4. Zet het in de koelkast.

5. Na een half uur, maak balletjes van het deeg. Gebruik
handschoenen of maak je handen een beetje nat met
water, zodat het makkelijker gaat.

6. Versier de chocolade ballen met kokos, hagelslag,
pesmolten chocolade of wat je leuk of lekker vindt.

7. Laat de chocolade ballen een nachtje in de koelkast staan.

Nog een tip van Chiara: je kunt in plaats van balletjes te
maken ook vormpjes of koekjesstempels gebruiken! _/




Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen
4‘@' met ons secretariaat. Het parochiesecretariaat is geopend van
~~ maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen

E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl

Telefoon:  073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website:
www.augustinus-parochie.nl

Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:
13 februari 2026

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet te
plaatsen of in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties,
kerkbijdrage enz.:

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950

Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003

Nieuwkuijk: ~ NL94 RABO 0136501710

Vliedberg: NL28 RABO 0136590683

U ontvangt het parochieblad De Ontmoeting omdat u
bent geregistreerd als parochiaan van de Parochie
Heilige Augustinus. Wilt u het parochieblad liever niet
meer ontvangen of alleen digitaal? Scan de QR-code
om uw voorkeuren eenvoudig door te geven of bezoek
onze website
www.augustinus-parochie.nl/parochieblad

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.
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STAN VAN RIJN  on |

R
SYSTEEMPLAFONDS WANDEN  VERLICHTING 10"‘0

0653237999 rijnmo@homent "

Natuursteenbedrijf
Midden-Brabant

voor de mooiste grafmonumenten
Kortakker 6, 4264 AE Veen

0416 - 69 1616
www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Consolare Uitvaartbegeleiding
Mirjam Branten - van Oosterhout
H. v.d. Heijdenstraat 3 o
5254 VP Haarsteeg
06 - 25 390416
www.consolare.nl

Uitvaartbegeleiding

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

CONSOLARE

KBO Nieuwkuijk

Wij zijn er voor u!

Voor informatie: 06 - 12445186
Mail: kbonieuwkuijk@ziggo.nl
Facebook: kbonieuwkuijk
Instagram: kbonieuwkuijk

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Klopper & Kramer B.V.
Uitvaartzorg

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ ‘s-Hertogenbosch
073 - 642 0281




Marcel's
Bloemen en plantenshop

Plein 4
5251 AG Vlijmen
073 - 511 9684

Eugéne Kramer Uitvaartzorg

Marijnenlaan 67

5251 SB Vlijmen

073 -511 7470
www.eugenekramer.nl

Seniorenvereniging (K.B.O.)
Haarsteeg

Kom bij ons!

Voor informatie: 06 - 21948566
Mail: secretariaat@kbohaarsteeg.nl
www.kbohaarsteeg.nl

Nancy’s Plantenhoekje
wancy's

Tuinbouwweg 22 ,Fi(é«‘s
5254\ Haarsteeg <\ = Jo
/. ¥ ‘.\

06 - 50 668141 ntennho®

STAN VAN RIIN v

RIS
SYSTEEMPLAFONDS WANDEN  VERLICHTING 10”‘0

A
06-53237999 rijnmo@homent "

De Fiets Tweewielers Rosmalen
Verkoop en reparatie.
Vele e-bikes op voorraad!

Jeroen Verhoeven, Vlijmen
06 - 52882015

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

®

==FINNLOGS

Milieuvriendelijk energiebesparend bouwsysteem

Vlijmen, 073 - 820 0944
www.houtskeletbouw.nl
www.finnlogs.nl

Shger

Traitew

partyservice - barbecue - buffetten
Oliemaat 9, Vlijmen
Tel.: 073-5130263
www.slagerijderks.nl

Een winkel vol ¢maak. |

Brabant Plant BV

Mommersteeg 46
5254 VM Haarsteeg
073 - 511 9001
www.brabantplant.nl






