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WOORD VAN DE PASTOOR

Over regen die zachtjes over het veld valt.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het kurkdroog in de natuur. “Pastoor, het
is al veel te lang zo droog. Je moet wel bidden om regen, he!”, klinkt nog na
in mijn oren. Woorden van
een gedreven tuinman die
zich zorgen maakt om de
groei van zijn planten en
groenten. Of hij dat bidden
zo bedoelde?

Precies bij dat laatste blijf
ik even hangen. Voel ik
me misschien te goed
voor een gebed om gunstig weer? Regen is nodig; net zo nodig als vrede,
veiligheid, gezondheid en al die andere zaken waar we voor bidden. En toch
blijft dat bidden om regen bij mij wringen. Waarom?

In de eerste plaats moet je voorzichtig zijn waarvoor je bidt. Er is het
bekende verhaal van de vader met twee dochters. De oudste bestierde een
strandtent, de jongste was landbouwer. Toen hij hen samen ontmoette,
vroeg de vader: “Als ik vanavond voor jullie bid, wat zal ik God dan vragen?”
De één hoopte dat God voor veel zonnige dagen zou zorgen, de ander
vroeg om een flinke hoeveelheid regen. Wat moest de vader nu bidden?

Mijn tweede bezwaar is activistisch: het vouwen van mijn handen kan
voorkomen dat ik mijn mouwen opstroop. Als ik ergens om bid, moet ik eerst
kijken of ik zelf niet de vervulling van dat gebed kan zijn. Bidden om vrede is
te goedkoop als ik intussen geen poot uitsteek om die vrede te bevorderen.
Dan worden gedachten en gebeden schaamlappen voor mijn passiviteit.

Een derde obstakel dat ik ervaar, is wellicht mijn “verlichte” kijk op het
ingrijpen van God in onze wereld. Heeft Hij dan als een soort regisseur de
touwtjes in handen? Is hij een soort tovenaar? Zo'n opvatting heeft iets
engs, willekeurigs en grilligs. Ik kan het moeilijk rijmen met mijn beeld van
God en met mijn kijk op gebed en de werkelijkheid.

De eerste twee argumenten kunnen eigenlijk de prullenbak in. Op een paar
dagjesmensen en bruidsparen na kan niemand protesteren tegen de vraag
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om wat regen in een land dat daar vurig naar snakt. En activisme zal ons
zeker helpen. We moeten doen wat we kunnen maar dat neemt de acute
droogte nu niet weg. Of we met actie alle problemen oplossen?

Dan rest alleen nog het laatste, ultieme stukje weerstand. Ben ik niet gelovig

genoeg om te bidden voor regen? En dat terwijl zo'n gebed misschien wel

het oudste gebed ter wereld is. Mensen in alle tijden en plaatsen hebben
God gevraagd om regen of om zon,
om gunstig weer. Waarom voel ik me
er te goed voor?

Waarschijnlijk omdat het al zo'n

lange tijd zo goed is gegaan met ons

land. Zo’n twee eeuwen geleden

typeerde de theoloog

Schleiermacher religie als een
“Gefiihl schlechthinniger Abhéngigkeit”. Het is plechtig Duits. Het betekent
zoveel als een gevoel van afhankelijkheid. Dat gevoel zou volgens hem de
kern van de geloofservaring weergeven. Mooi gezegd. Maar wie herkent
zich hier tegenwoordig nog in? De hedendaagse Nederlander heeft liever
maakbaarheid dan afhankelijkheid, liever zekerheid dan vertrouwen, liever
een beleidsplan dan een gebed. Zolang alles een beetje meezit, pakken die
voorkeuren prima uit. Maar wat zodra oorlog, ziekte en klimaat aan onze
greep ontsnappen? Zullen onze ogen dan niet onwillekeurig weer vaker
omhoogkijken?

Niet om de onheilsprofeet uit te hangen, maar ik voorzie dat menig
Nederlander in de komende decennia zal herontdekken wat dat is: een
fundamenteel afhankelijkheidsgevoel. Sterker nog: is dat niet al begonnen?
Misschien moet ik toch maar zo nederig zijn om die vraag van die tuinman
ter harte te nemen. “God, het is wel heel droog in ons land en daarom...”
Een goed gebed klinkt als gestamel. Veel meer kan ik niet.

Voor allen die met vakantie gaan, die erop uittrekken: fijne en inspirerende
dagen toegewenst. Met de nodige zon én regen.

Laat me eindigen met die mooie zegenwens waar niet alleen de regen maar
ook de zon en de wind een eigen plekje krijgen.

“‘Dat de wegen naar jou toe zullen komen,
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dat de wind altijd in je rug zal blazen,

dat de zon warm in je gezicht zal schijnen,

dat de regen zachtjes op je velden zal vallen.

En dat - tot we elkaar weerzien —

God zijn beschermende hand boven je zal houden.”

Gezegende en inspirerende vakantie toegewenst!
Pastoor David Lebrun

VAN DE BESTUURSTAFEL

Door Taco Douma, vice-voorzitter

Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op
hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.

Een rustig voorjaar
- Sinds de vorige Ontmoeting kunnen we stellen dat we tot
nu toe kunnen genieten van een prachtig voorjaar met
heel veel zon. Voor de natuur zou het goed zijn als er wel weer af en toe
een buitje regen zou vallen. Ook voor het bestuur is het een goed voorjaar
geweest in de zin van dat het mooi rustig was. De volgende onderwerpen
hebben ons bezig gehouden.

Resultaat 2024

Bij de definitieve vaststelling van het jaarresultaat van de parochie over
2024 in de bestuursvergadering van april hebben we mogen constateren dat
de beleggingsinkomsten van de parochie over afgelopen jaar nog wat
positiever zijn uitgevallen dan al voorspeld en verwacht. Dat heeft voor een
positief resultaat gezorgd, voor beiden reguliere en niet-reguliere
activiteiten.

Dit past in ieder geval voor nu in doelstellingen van financiéle stabiliteit en
continuiteit zoals in de toekomstvisie voor de parochie vastgelegd. Ook
hierbij weer hartelijk dank aan alle parochianen die hierbij aan hebben
bijgedragen. Wij hopen te mogen blijven rekenen op uw steun en bijdragen.

Nieuwe penningmeester

Onze nieuwe penningmeester de heer Arnold Dekkers is voortvarend van
start gegaan. Naast het vaststellen van de jaarrekening 2024, zoals
hierboven genoemd en tot stand gekomen dankzij het goede en accurate
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werk van Tiny van der Heijden, wordt er hard gesleuteld aan het opschonen
en bijwerken van de verschillende bankrekeningen en gemachtigden van de
parochie. Een soort voorjaarsschoonmaak zullen we het maar noemen.

Vertrekkend bestuurslid Eline van Meel

Eline heeft een bestuurstermijn van vier jaar afgerond. Aangezien een
combinatie van bestuur met een actief arbeidzaam leven het nodige vraagt,
heeft zij ervoor gekozen geen tweede termijn aan te gaan. Ook al vinden we
dat heel jammer, we respecteren haar keuze. Wij danken Eline voor haar
positieve, accurate en inspirerende bijdrage. We zullen haar missen.
Gelukkig blijft ze actief in onze parochie binnen het familiepastoraat. Ook op
het viak van communicatie blijft ze haar bijdrage leveren.

DE “POPE-APPEAL”:
Over de paus van gisteren en morgen

Op 21 april jl. - Tweede Paasdag - stierf onze geliefde paus Franciscus. Hij
was de vriend van kleinen en armen; de man die de zorg voor de schepping,
‘ons gezamenlijk huis” onder de aandacht bracht. Hij was de paus die een
synodale kerk voorstond: samen op weg, luisterend naar wat Gods Geest ons
wil influisteren.

Op 8 mei werd kardinaal
Prevost onze nieuwe
Petrus. Als de voortekenen
niet bedriegen, zal paus
Leo XIV voortgaan in
hetzelfde spoor.

Zijn biografie wijst in die richting — vanwege zijn werk onder de armen in Peru
— maar ook de naam die hij koos, naar Leo XIII, paus van 1878 tot 1903. Hij
was de man van “Rerum Novarum”, de sociale encycliek die pleitte voor de
menselijke waardigheid van de kleine man, van de arbeider die werd
leeggezogen door het kapitalisme van die dagen.

Die waardigheid staat volgens Leo XIV ook vandaag op het spel, nu allerlei
technologische innovaties en met name de artificiéle intelligentie het leven en
samenleven steeds meer bepalen.



Wereldwijd werd de nieuwe paus ontvangen als de goede Amerikaan, een
anti-Trump. Al zullen velen ook in de Verenigde Staten blij zijn geweest toen
bleek voor wie de witte rook ten hemel was gestegen.

Ten hemel? Natuurlijk: de plek waar God zelf woont. En om God gaat het de
paus, anders was hij wel vakbondsleider geworden. “Wij zijn leerlingen van
Christus”, zei Paus Leo in zijn eerste rede vanaf het balkon van de Sint-
Pieter. “Christus gaat ons voor. De mensheid heeft Hem nodig als brug naar
God en Zijn liefde.” Als we de aantrekkingskracht van de paus — de pope-
appeal — willen begrijpen, dan kunnen we moeilijk om de religieuze dimensie
heen. Sterker nog: alles wat Leo XIV te zeggen heeft over sociale en
daarmee politieke aangelegenheden, komt voort uit zijn religieuze overtuiging.
Daar maakt hij ook geen geheim van, net zomin als Franciscus dat deed.

Het past dan ook niet om de massale fascinatie voor de figuur van de paus uit
alles te willen verklaren, behalve uit diens geloof. Daarvoor komen de
woorden ‘God’, ‘Christus’ en ‘Maria’ net iets te veel over de pauselijke lippen.

Hier in West-Europa was het lang de verwachting dat de religies vanzelf uit
zouden doven. De Verlichting kon niet anders dan voortschrijden, en daarmee
zou — in de woorden van Voltaire — de langzame nederlaag van “al dat
bijgeloof” een feit zijn. Staat het nog te gebeuren? De huidige stand van
zaken wijst in een andere richting. Dat geloof is blijkbaar hardnekkiger dan de
verlichte Voltaire dacht, ook als de kerkelijkheid afneemt. Het kan allerlei
vormen aannemen en is niet zelden een individueel samengesteld pakket,
waar een paus net zo gemakkelijk in past als een Tik Tok-influencer met de
bijbel, naast de yogalessen, het ongedefinieerde besef van een “hogere
macht” en de mogelijkheid van buitenaards leven.

Intussen neemt onder jongeren, zo bleek onlangs uit Nederlandse cijfers, het
geloof voor het eerst weer toe. En dan vaak in vrij conservatieve vorm.

Max Weber, de vader van de
sociologie, voorzag honderd jaar
geleden een “onttovering” van de
wereld. Ondertussen kunnen we
@ constateren dat hij de kracht

S onderschatte van het niet-
s rationele in de zogeheten
¥ rationele, liberale samenleving.
De mens is meer dan de rede.




Er zijn dingen - lijden, ziekte, dood — die niet door de rede, de techniek of de
politiek worden opgelost. Religie blijft gelovigen bij deze existentiéle vragen
bijstaan met woorden en rituelen. Met vertroosting!

Hierbij aansluitend lijkt het mij geen wilde gedachte dat een paus, in al zijn
hiérarchische eenzaamheid, bij uitstek de personificatie kan zijn van wat
mensen zoeken in het doolhof dat leven heet; een contrapunt in een wereld
die beheerst wordt door efficiéntie, techniek, controle, succes en
eigenbelang.

Laat me eindigen met een beeld dat
paus Franciscus naliet. Het was ten
tijde van de coronacrisis - 2020 - op
een geheel verlaten Sint-Pietersplein.
De paus sprak het Urbi et Orbi uit, de
zegen over de stad en de wereld. Het
regende en daar stond die oude,
fragiele man in de verlatenheid van
dat plein, in de zuivere schoonheid

=% van dit eeuwenoude decor. De paus
was niet langer een paus maar een mens. De mens, in existentiéle zin.
Zoals hij zich soms helemaal alleen voelt. Toch was hij alleen met iemand
die niemand ooit zag, maar die vele generaties hoop en vertrouwen heeft
gegeven, bovenmenselijk vertrouwen. De zegen die de paus gaf, gold voor
de hele wereld, gelovig of niet. Het ging om verbondenheid met ieder mens,
ook met wie - tot zijn eigen vreugde - in het ongeloof vertroosting vond.

Dank u wel, paus Franciscus. Welkom, paus Leo.

Pastoor David Lebrun




Zomerrooster #

In de maanden juli en augustus komen de vieringen Iy
door de week te vervallen. In de Caleidoscoop is er op

3 juliom 11.00 uur een H. Mis. In augustus komt de dienst te vervallen.

° MEDEDELINGEN ~ @/_

Het secretariaat zal van 21 juli tot en met 8 augustus op werkdagen
geopend zijn van 09.30 tot 11.30 uur.

Veertig en vijftig jaar lid van het Gemengd Koor
Op 8 mei jl. hebben wij tijdens onze wekelijkse
repetitie twee koorleden in het zonnetje gezet.
Het gaat om Sientje Klerks en Leo Willems, die
respectievelijk 50 jaar en 40 jaar lid zijn van ons
koor.

Ze kregen een cadeaubon en natuurlijk een
mooie bos bloemen. Wij hopen dat we nog lang
van hun zang mogen genieten.

Het bestuur van het Gemengd Koor Vlijmen

Augustinusviering

Zoals ieder jaar vieren wij ook dit jaar gezamenlijk onze patroonheilige:
kerkvader Augustinus. De Augustinusviering zal plaatsvinden op zondag 14
september 2025 om 10.30 uur in de St. Jan Geboortekerk te Vlijmen.
Welkom. Van harte!

Een nieuw bestuurslid stelt zich voor

- == Graag stel ik me als nieuwe penningmeester van
- A het kerkbestuur aan u voor. Mijn naam is Arnold
Dekkers.
| Mijn achtergrond is mathematische statistiek en ik
o= Werk ruim 30 jaar als statisticus bij het RIVM in
Bilthoven. Het is werk dat ik graag doe, omdat het
me de kans geeft samen te werken met mensen uit
allerlei disciplines.
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In 1976 heb ik, 18 jaar oud, via jongeren uit mijn parochie kennisgemaakt
met de Focolarebeweging. Het concreet beleven van het evangelie in het
dagelijkse leven, in studie en werk, sprak me aan.

In 2009 ben ik in Vlijmen komen wonen en vanaf 2012 woon ik in
Mariénkroon. Sinds anderhalf jaar maak ik deel uit van het gezinspastoraat
in onze parochie, en sinds 1 maart ben ik penningmeester. Het is een
ontdekking te zien hoeveel werk er achter de schermen gebeurt door vele
toegewijde vrijwilligers. Mijn droom is om samen met andere parochianen
een steentje bij te dragen aan het doorgeven van ons mooie geloof aan de
jonge generaties en hun ouders om zo een levendige gemeenschap te
blijven vormen.

Inloopkoffie

Elke eerste woensdag van de maand
bent u van harte welkom van 14.00 uur
tot 16.00 uur voor een kopje koffie, bij
buurten en een goed gesprek.

Het schema voor de komende maanden
vindt u hieronder.

2 juli Vlijmen De Lantaarn
6 augustus Haarsteeg Parochiezaal
3 september Nieuwkuijk Patronaat
1 oktober Vlijmen De Lantaarn
5 november Haarsteeg Parochiezaal
3 december Nieuwkuijk Patronaat

Vrijwilligers op bezoek (VOB)

i Zin om een bezoekje te ontvangen, om samen
. een wandeling te maken, om een bezoekje
brengen aan de bibliotheek, om mee naar de
kerk te gaan? Bel dan gerust naar het
secretariaat.

Er zijn zeer bereidwillige vrijwilligers die graag
voor u iets willen betekenen.

Y
o A
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Eerste Communie

Op zondag 25 mei hebben we de Eerste Heilige Communie gevierd in de
St. Jan Geboortekerk te Vlijmen van zestien meisjes en jongens. In de
rubriek “VOOR EN DOOR GEZINNEN" leest u er meer over.

Proficiat aan alle communicanten en hun ouders.

Dank aan de werkgroep en allen die de prachtige viering en de
voorbereiding mogelijk maakten. Het was een inspirerend

gebeuren, een volle kerk, een feestelijke stemming. Het

deed jong en oud deugd!

Vormsel

Op zondag 29 juni worden een aantal kinderen uit
groep acht gesterkt met het sacrament van het heilig
Vormsel. Het gaat om Bryan van Overdijk, Eliene de
Waal, Kate Buitenhuis, Kiki van der Sanden, Lana
Joosten en Nick van Vugt.

De viering wordt voorgegaan door deken Jos
Verbraeken.

Proficiat aan de vormelingen en hun ouders en dank
aan diaken Hermans voor de voorbereiding.

KERK EN ACTUALITEIT:

GAZA, MENSEN ZOALS U EN IK!
Door pastoor David Lebrun

Onlangs, op 18 mei jl., liepen meer dan 100.000 mensen door Den Haag. Bij
het zien van de beelden, werd ik geraakt, natuurlijk, door de omvang, -de
grootste demonstratie van de laatste 20 jaar- maar ook door de reden dat
mensen daar waren.

Het niet kunnen en willen aanvaarden dat een paar duizend kilometer
verderop een land wordt vernietigd, een volk wordt vermoord. Dat we dat
weten. Dat we (bijna) niks kunnen doen. En dat we merken dat onze
regering er zo min mogelijk mee bezig is, dat een deel van de politiek Israél
blijft steunen in alles dat het land doet. Omdat Hamas...., omdat 7
oktober...., omdat Israél het recht heeft..., omdat de gijzelaars... Wat in
Gaza gebeurt, overschrijdt elke grens en heeft al lang niets meer te maken

met zelfverdediging. Het is massamoord.
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Uit de verhalen van demonstranten was het verdriet voelbaar. Omdat er
zoveel waren, omdat mensen zich eindelijk en duidelijk en met zijn allen
konden laten horen. Het verdriet, de woede en het ongeloof waren voelbaar
maar ook de hoop. De hoop dat Nederland nu eindelijk meer actie zou gaan
ondernemen dan stille diplomatie, meer dan een ambtenaar met een
ambassadeur laten praten, meer dan in EU-verband een onderzoek laten
uitvoeren.

Ondertussen zijn we 54.000 doden verder. En op het ogenblik dat ik dit
schrijf, stemmen nog steeds politieke partijen tegen een motie ter
onmiddellijke levering van humanitaire hulp aan Gaza “omdat de veiligheid
van de hulpverleners niet werd gewaarborgd”. Misschien is het goed om te
realiseren dat die veiligheid nooit gewaarborgd kan zijn, net als de veiligheid
van zorgpersoneel, journalisten en honderdduizenden gewone Palestijnen,
omdat Israél alles en iedereen wegvaagt die in de weg staat.

Wat de juridisch correcte termen zijn: genocide? Etnische zuivering?
Massamoord? Boeiend! Elk weldenkend mens vindt gewoon dat dit
onmiddellijk moet stoppen. Onlangs vond ik een tekst. De auteur probeerde
zich in te leven in een Gazaan. lemand zoals u, iemand zoals ik.

Misschien word ik wakker en vliegen de vliegtuigen weer;
vallen de bommen weer; trappen soldaten weer deuren in

Misschien word ik wakker en is dit huis er niet meer,
zijn mijn buren er niet meer, is het laatste kleine marktkraampje er niet meer

Misschien word ik wakker en is de angst nog erger
is de pijn nog erger; is het missen nog veel erger

Misschien is het beter niet meer wakker te worden

Misschien word ik wakker en hoor ik vogels zingen

hoor ik de oproep tot gebed

hoor ik muziek uit een open raam

en hoor ik kinderen roepen en lachen, rennend over het strand,
achter de golven aan, en nog een keer, en nog een keer.
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LIEF EN LEED

Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

30 maart Vlijmen Thaliya Kempff
3mei  Nieuwkuik Otis Nieuwlaat
8juni Vlijmen Yvén van Dijk

Huwelijk:
22 maart Haarsteeg ~ Tom Broeders en Bente van Son

50-jarig huwelijksjubileum:
4 april  Haarsteeg  Ad en Tineke van Bladel-Melis

60-jarig huwelijksjubileum:
14 mei Haarsteeg  Theo en Truus van Mierlo-de Haan
17 juli  Vlijmen Hans en Carla Smits-Classen

Wij wensen hun alle levensgeluk en zegen.

Uitgedragen vanuit onze kerken:

10 maart Vlijmen Kees de Kroon

15 maart Vlijmen Mien van der Mijden-Klerx
17 maart Haarsteeg  Giel van Qijen

19 maart Vlijmen Diel van Helvoort

22 maart Vlijmen Piet van Kuijk

1april Vlijmen Bep de Vries-van Dongen

8 april  Haarsteeg  Johan van der Lee

10 april  Vlijmen Jos Bekke

16 april Haarsteeg  Kees Nieuwenbroek

22 april  Nieuwkuijk  Dini de Laat-van Beers

2mei  Haarsteeg  Stien Thijssen-Spee

22 mei  Vlijmen Bertha Engelen-van de Weijenberg

Begeleid door het gebed van de kerk:

12 april Fanny Prinsen-van Opdorp
24 mei Nel van Veghel-van den Broek
2 juni Sjaak Branten

Mogen zij rusten in Gods vrede.
11
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Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.
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93 jaar
90 jaar
81 jaar
88 jaar
87 jaar
98 jaar
80 jaar
79 jaar
93 jaar
83 jaar
96 jaar
95 jaar

83 jaar
98 jaar
57 jaar



IN GESPREK MET... STEFAN TEDJAKUSUMA

Door Eline van Meel

Elk weekend zijn er drie vieringen in onze parochie, in de verschillende
kerken. Veel vrijwilligers helpen de pastoor om dit mogelijk te maken. In
Vlijmen kwam ik in gesprek met Stefan Tedjakusuma, die zich inzet als
acoliet. Hij vertelt iets over zichzelf.

Ik ben in Jakarta, Indonesié,
B geboren. Toen ik een jaar of
8 zes was, ben ik naar
Nederland gekomen. |k heb
een tijdje bij mijn tante in

& Tiel gewoond. Van haar heb
ik ook Nederlands geleerd.
® Toen ik naar groep 5 van de
basisschool ging, ben ik
naar Vlijmen verhuisd. Voor
mijn werk heb ik verschillende jaren in het buitenland gewoond, maar toen ik
ben getrouwd zijn we op de Vliedberg gaan wonen. Mijn vrouw komt uit
Indonesié en we hebben drie kinderen, die nu in de basisschoolleeftijd zijn.
Ik heb elektrotechniek gestudeerd en ik werk al enige tijd bij ASML in
Eindhoven als database beheerder.

In mijn vrije tijd maak ik graag een rondje op de mountainbike. Misschien
kennen parochianen mij ook wel van de BMX-baan/pumptrack in
Nieuwkuijk. Dit jaar heb ik ook de Koningsspelen in Nieuwkuijk
georganiseerd.

Je bent actief in de gemeenschap door je in te zetten voor de BMX-baan. Je
was 0ok betrokken bij de oprichting ervan. Hoe ging dat?

Het idee is eigenlijk ontstaan tijdens de Covid-19 pandemie. We mochten
niet zoveel naar buiten en dat was moeilijk voor de kinderen. Ik vroeg me af
hoe ik ze in beweging kon houden. Ik heb toen een speeltuin binnen in ons
huis gemaakt. Van oude deuren heb ik een soort parcours gemaakt en de
kinderen speelden ermee met de loopfiets. Later gingen ze rond het huis
fietsen. Omdat mountainbiken mijn hobby is, kwam ik op het idee van een
BMX-baan. We zijn met de kinderen naar zo'n baan in Eindhoven en Tilburg
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geweest. Ze vonden dat meteen heel leuk. Daarna ben ik bij de gemeente
gaan vragen of ze zo'n baan in Vlijmen konden realiseren. De gemeente
was meteen enthousiast. Ik ben een enquéte gestart en een Facebook en
Instagram pagina en ik zorg voor het contact met de gemeente. De BMX-
baan is altijd open en iedereen kan het uitproberen met een step, fiets of
skeelers.

Je zet je ook in voor de parochie. Wat betekent de parochie voor jou?

De parochie is een gemeenschap, ook een ontmoetingsplek. Vooral de
mensen die zich actief inzetten voor de kerk ontmoet ik daar. Ik zou dat nog
wel meer kunnen benutten. Soms is het ook moeilijk om alle activiteiten van
ons gezin te combineren.

Voorheen gingen we wel eens naar de Indonesische viering, in Tilburg,
Eindhoven of Den Haag. Daar kwamen ook veel jonge mensen en
gezinnen. Na afloop van de viering aten we samen. Dat maakte het
makkelijk om contacten op te bouwen. Als je samen iets doet, geeft dat de
kans om nieuwe mensen te leren kennen. Dat ervaar ik met de acolieten,
we vormen een groepje, we kennen elkaar goed.

Hoe ben je acoliet
geworden?

Toen ik al was getrouwd,

Ml dacht ik op een gegeven

§ moment: "Ik zit vaak in de
kerk, ik zou ook wel iets
kunnen doen." [k zag dat er
weinig acolieten waren en
heb gevraagd of ik kon
helpen. Als acoliet
ondersteun je de pastoor tijdens de Mis. Denk bijvoorbeeld aan het
aangeven van de wierook, ondersteuning met kaarsen, de handwassing, het
klaarmaken van het altaar en het afruimen. Van tevoren bespreken we met
de pastoor of er iets speciaals moet gebeuren tijdens de viering. Ook
verdelen we als acolieten de taken, afhankelijk van wat iemand prettig vindt
om te doen of waar hij/zij zich comfortabel bij voelt.
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Jullie zoon, Airlangga, helpt ook wel eens als misdienaar. Hoe is dat zo
gekomen?

Onze twee jongsten willen heel graag helpen. De jongste is nog te jong.
Voor Airlangga hebben we een kovel geimproviseerd, want die was veel te
groot. Hij vindt het leuk om te doen, want soms vindt hij het wel een beetje

| saai om in de bank te zitten. Het helpt

& om mee te kunnen doen aan de

; | viering. Zelf ervaar ik de viering ook wel
. op een wat andere manier als acoliet.
Je bent nauw betrokken bij de viering
en actief bezig, omdat je moet
nadenken over de volgende stap.
Daardoor maak je het beter mee.

Ik vind het ook belangrijk om het geloof
door te geven aan onze kinderen. Dat
er een plan is met ons leven, dat er
leven na de dood is. Dat je God om
hulp kunt vragen en dat je altijd met
Hem kunt praten, dat is een houvast.

Het is altijd leuk om nieuwe mensen in onze acolietengroep te verwelkomen.
Af en toe hebben we een uitje. Je hebt contact, het geeft gezelligheid en
maakt de beleving van de parochie kleurrijker.
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VOOR EN DOOR GEZINNEN

‘Drie belangrijke woorden’, vond paus
Franciscus. Hij is op tweede Paasdag
overleden, maar deze 3 woorden zijn
sleutelwoorden om goed samen te leven.
Ze verwijzen naar de liefde en de vrede
die Jezus heeft laten zien in zijn leven. Als
je die woorden vaak gebruikt, dan groei je
in de liefde, meende paus Franciscus. De kinderen uit de ‘Vijfhoeven Buurt’
hoorden over deze drie woorden toen ze paaseieren kwamen zoeken in de
pastorietuin. Ze hadden het goed begrepen, want we hoorden daarna heel
vaak ‘Dank je! En ‘Mag ik?".

Terugblik op de Eerste Heilige Communie, het feest op zondag 25 mei
PRSI Samen met hun ouders hebben 16 kinderen gekozen om dit
= schooljaar hun eerste communie te doen. Vlak voor de grote
N dag vroeg ik wat het voor hen betekent. “Dan ga je voor de
- eerste keer het brood van Jezus krijgen”, zei een meisje.
“Spannend”, “ik weet het eigenlijk niet”, hoorde ik ook. “Jezus komt dicht bij
je”, zei een ander meisje. We hadden het even over de lessen en alle
verhalen. “lk-zal-er-zijn, is de naam van God. En God is belangrijk”, zei een
jongen. Maar waar God is, vond een ander nog moeilijk te begrijpen. “Hoe is
het voor jou?”, vroeg ik aan een jongen die af en toe meehelpt als
misdienaar tijdens de zondagsviering: “De vrienden van Jezus, gingen
Jezus helpen. Ze deden goede dingen, en troosten de mensen, en dat wil ik
ook”, zei hij heel voorzichtig maar beslist. Andere kinderen zeiden: “Dan is
er feest met veel eten en drinken, een mooie auto, een springkussen en
cadeautjes”. Natuurlijk moet er feest zijn! “Maar dat is niet het belangrijkste,
want Jezus is het belangrijkste!”, zei een jongen die al iets ouder is.

Op mijn vraag of hij zin had in zijn Eerste Communie, 7
begonnen zijn ogen te stralen. “Ja”, zei hij “heel erg!” ,ﬁ\\(__
Of je vaker je Eerste Communie kan doen, Mo
beantwoordden de kinderen met een volmondig “nee!”. 4
En dat klopt natuurlijk, want een eerste keer is maar %&

€én keer.
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De kinderen hebben duidelijk meer geleerd over Jezus, God de Vader en de
heilige Geest, hoewel die “een mysterie is”, volgens een jongentje.

De Communie is een groot mysterie, een wonder, het is Jezus' speciale
manier om bij ons te zijn. Hij wilde niet alleen in de hemel zijn, maar ook hier
op aarde, dicht bij ons. Daarom heeft Hij bedacht dat Hij in de hostie kan
komen wonen. Zo kunnen we Hem ontvangen en Hem dicht bij ons voelen.
We kunnen het niet helemaal begrijpen, maar we kunnen wel geloven dat
het waar is, omdat Jezus het zelf heeft gezegd. En als we de hostie
ontvangen, en dat kan elke zondag, ontvangen we Jezus zelf, met al zijn
liefde en goedheid. Liefde kun je ook niet zien, maar wel voelen.

We wensen Airlangga, Bas, Bob, Djesmay, Hanna, Jill, Leon,
Madee, Maizy, Marthe, Max, Nieck, Rilano, Rosa, Stephan en Sven
toe dat Jezus altijd dicht bij hen zal zijn en hen wil helpen

@
. 8
om lieve en goede mensen te worden. 3

Onthoud altijd: Jezus houdt superveel van jullie en =
Hij wil altijd bij jullie op bezoek komen in jullie hart.

De gezinswerkgroep

VASTENACTIE 2025

ok Aan het project ‘Schoner koken, beter

leven’ mochten wij als Parochie Heilige
Augustinus een bijdrage leveren. In
Oeganda in de stad Kasese, leren
vrouwen om van gft-afval briketten te
maken die gebruikt worden om erop te
koken. Dit spaart het milieu door minder
houtkap, minder fijnstof en minder
zwerfvuil. Op de markt worden de
briketten verkocht. Dit levert inkomsten
op en geeft de kinderen meer zekerheid

dat ze naar school kunnen gaan.
Een eenvoudig project, een goed-nieuws journaal met grote impact.
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Tijdens het collecteweekend in onze drie kerken is voor dit doel het mooie
bedrag van € 609,40 opgehaald.

Het benefiet diner “Uit eten voor het goede doel” bracht € 1.251,90 in het
laatje. Gezamenlijk met extra giften heeft de parochie een bedrag van
€1.861,30 naar de vastenactie kunnen overmaken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

MOV - UIT ETEN VOOR HET GOEDE DOEL

‘Uit eten voor het goede

doel” werd voor de vijfde
maal met veel plezier

@ georganiseerd om geld op

te halen voor de

Vastenactie.

Deelnemers aan de maaltijd komen graag; niet alleen vanwege het goede
doel maar ook voor de gezelligheid en een goede maaltijd in een Afrikaanse
ambiance. Vertrouwde gezichten maar ook nieuwe deelnemers mogen we
als MOV-groep verwelkomen in buurthuis De Haarstek in Haarsteeg,
evenals extra helpende handjes in de keuken en de bediening.

Het project ‘Schoner
koken, beter leven’ en
wetenswaardigheden
over Oeganda werden |
op boeiende wijze ineen | &
presentatie getoond en :
verteld door Henri van
Delft. Dit tijdens een
korte pauze tussen het
hoofdgerecht en het
dessert.
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De MOV-groep Augustinus komt binnenkort weer bijeen om plannen voor
het volgende jaar te beramen. Heeft u belangstelling voor deze werkgroep,
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

INDRUKWEKKENDE UITVOERING MATTEUS PASSIE
DOOR KOOR “LAUDATE DOMINUM”

Dit jaar was het de eerste keer dat koor en combo “Laudate Dominum” de
MatteUs Passie uitvoerde in Haarsteeg. Een heel nieuw publiek en best een
beetje spannend voor koor en combo wat de opkomst zou zijn. Die spanning
bleek niet nodig want de kerk zat helemaal vol. Na de laatste tonen van de
Passie bleef het een ogenblik indrukwekkend stil. Maar niet lang daarna
klonk er een staande ovatie vanuit de kerkbanken in Haarsteeg.

Succesvolle uitvoering
- Het koor en combo uit
3 l Sprang-Capelle kijkt met

| LERT een voldaan gevoel terug op
het optreden. Ze zijn gastvrij
onthaald in Haarsteeg.
Pastoor Lebrun en
vrijwilligers van de H.
Lambertuskerk hebben

gezorgd dat het koor de
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ruimte kreeg om alles klaar te zetten voor het zingen van de Passie. Vanuit
alle kernen van de parochie Heilige Augustinus waren er mensen aanwezig.
Na afloop regende het complimenten.

“Wat prachtig en wat fijn dat het in het Nederlands is” zei een bezoeker.
“Modern hoeft dus niet in het Engels te zijn”. Een andere bezoeker zei: “Het
was zeer de moeite waard, zowel vocaal als instrumentaal. Een mooie
avond op weg naar Pasen.”

De waardering was ook zichtbaar in de opbrengst van de vrijwillige bijdrage
na afloop. Er werd gul gegeven.

Hoopvolle boodschap

Pastoor Lebrun nodigde koor en combo uit nadat hij vorig jaar zelf de Passie
gehoord had. “Ik vind het een prachtige manier om het lijdensverhaal op een
andere manier te laten horen. De spanning wordt tijdens het optreden
prachtig opgebouwd. Het lijdensverhaal is een verhaal dat mensen blijft
boeien. Het is een hoopvolle boodschap die we in deze tijd hard nodig
hebben. Ik wil combo en koor Laudate Dominum danken voor hun optreden.
Je voelt dat het bij koor, solisten en combo echt beleefd wordt. Dankbaar
voor hun komst”.

Dirigent

Wat veel bezoekers ook opviel zijn de vele kwaliteiten van de dirigent Otto
Grevink. “Ongelooflijk wat die man allemaal doet”, zei een bezoekster,
“drummen, dirigeren van koor en combo en ook nog zingen. Chapeau!”

De dirigent zelf zei bij het verlaten van de kerk: “Ik denk dat we hier niet voor
het laatst hebben gezongen.”

Jubileum

Voor dit jaar zit het zingen van de Passie erop voor het koor en combo.
Ze zongen hem in Loon op Zand, op Ameland en in Haarsteeg.

Het koor maakt zich op voor een jubileum volgend jaar, als het koor de
Mattes Passie 20 jaar zingt. Wie daaraan mee wil doen, is van harte
welkom om kennis te maken met het koor en combo. Mail daarvoor naar
koorencombolaudatedominum@gmail.com



CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen
: 4‘@' met ons secretariaat. Het secretariaat is geopend van maandag
tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, 5251 BB Vlijmen

E-mail:  secretariaat@augustinus-parochie.nl

Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website:
www.augustinus-parochie.nl

Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:
22 augustus 2025

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet te
plaatsen of in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties,
kerkbijdrage enz. :

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950

Haarsteeg:  NL80 RABO 0154714003

Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710

Viiedberg:  NL28 RABO 0136590683

U ontvangt het parochieblad De Ontmoeting omdat u
bent geregistreerd als parochiaan van de Parochie
Heilige Augustinus. Wilt u het parochieblad liever niet
meer ontvangen of alleen digitaal? Scan de QR-code
om uw voorkeuren eenvoudig door te geven of
bezoek onze website www.augustinus-
parochie.nl/parochieblad

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.
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Marcel’s
Bloemen en plantenshop

Plein 4
5251 AG Vlijmen
073 -511 9684

Eugéne Kramer Uitvaartzorg

Marijnenlaan 67

5251 SB Vlijmen

073 - 5117470
www.eugenekramer.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Nancy’s Plantenhoekje

“an ¢=_y's
Tuinbouwweg 22
5254 VVJ Haarsteeg
06 - 50 668141

STAN VAN RIIN v

R
SYSTEEMPLAFONDS WANDEN  VERLICHTING k| OMO

A
06.53237999 rijnmo@home.nt "

De Fiets Tweewielers Rosmalen
Verkoop en reparatie.
Vele e-bikes op voorraad!

Jeroen Verhoeven, Vlijmen
06 - 52882015

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 -5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Finnlogs Houtbouw

Vlijmen

073 - 820 0944
www.houtskeletbouw.nl
www.finnlogs.nl

Sla rjj Traitew

partyservice - barbecue - buffetten
Oliemaat 9, Vlijmen
Tel.: 073-5130263
www.slagerijderks.nl

Een winkel vol smaak |

Brabant Plant BV

Mommersteeg 46
5254 VM Haarsteeg
073 - 511 9001
www.brabantplant.nl




Overzicht vieringen:

Wekelijkse vieringen

Zaterdag 19.00 uur

Zondag 09.30 uur
11.00 uur

Dinsdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag 19.00 uur

Maandelijkse vieringen:
1e donderdag 11.00 uur
1e vrijdag 18.00 uur

Redactie:
Esther Hensbergen
Eline van Meel

Paula van Buul
Uitvaartbegeleiding Heusden
Volledige

uitvaartverzorging

Haarsteeg
Nieuwkuijk
Vlijmen

Sint Janshof
Sint Janshof
Nieuwkuijk

Caleidoscoop
Nieuwkuijk (aanbidding)

Pastoor Lebrun
Dia Boll

Van Helden

De Hoogstraat 26
5251 PR Vlijmen

06 - 18851266 PAULA VAN BUUL info@royvanhelden.nl

www.uitvaartbegeleidingheusden.

nl www.royvanhelden.nl

Hier kan uw advertentie staan! UitvaartHuijs * Van Dommelen

Interesse?
073 -5112215

Antonie v. Leeuwenhoekweg 24
5151 DV Drunen
073 -5112073

secretariaat@augustinus-parochie.nl www.uitvaarthuijsvandommelen.nl






