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WOORD VAN DE PASTOOR   
Onzachte waarden 
 

Een nieuw werkjaar begint. Een jaar om samen parochie te vormen en te 
bouwen aan kerk zijn. Geen eenvoudige opgave. Wel uitdagend, ofschoon 
steeds minder maatschappelijk aanvaard lijkt het wel. 
 

Vaak wordt christen-zijn geïdentificeerd met zachte waarden. Die zachte 
waarden worden dan geplaatst tegenover de harde wereld van nietsontziend 
winstbejag en ongebreidelde concurrentiedrift, van harde omgangsvormen en 
uitbuiting. 

 

Over welke waarden hebben we het dan 
precies? Over vriendelijkheid en aandacht, 
barmhartigheid en vergeving, mildheid en 
geduld, verantwoordelijkheid en duurzaamheid, 
liefde en vertrouwen, respect. 
 

Waarom noemen we deze waarden in feite 
zacht? Zacht lijkt me een eigenschap die we 
prettig vinden voor badhanddoeken en 
dekentjes, maar verder? Het doet al gauw te 
veel denken aan softies en slappelingen, aan 

niet bestand zijn tegen de wisselvalligheden van het leven, aan alles maar over 
je kant laten gaan. Dat is een imago waarmee je niet echt kunt scoren in onze 
tijd. De vraag is: ben je automatisch een slappeling als je voor zachte waarden 
kiest? 
 

Helemaal niet. Iedereen die het al eens geprobeerd heeft, kan het beamen. Het 
is veel gemakkelijker om je geduld te verliezen dan het te bewaren. Iemand 
veroordelen en afschrijven kost veel minder moeite dan iemand vergeven en 
een tweede kans geven. Scherpe kritiek ligt meer vooraan in onze mond dan 
een milde uitspraak. Onnadenkend consumeren is hoe dan ook eenvoudiger 
dan proberen verantwoord en duurzaam te leven. En zo zou ik nog een tijdje 
kunnen doorgaan. 
 

De zachte waarden wonen in onze ziel, maar het kost wel de nodige moeite om 
ze naar boven te halen. Daarom helpt het om je te omringen met mensen die 
dat ook proberen. In onze geloofsgemeenschap bijvoorbeeld, in een warme 
buurt of werkomgeving, in een groep gelijkgestemde vrienden. Dan kunnen we 
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om de beurt in elkaar het beste oproepen. 
 

Want zachte waarden zijn taai en onuitroeibaar. Ze hebben een uitgebreid 
ondergronds wortelstelsel in onze christelijke traditie en nog een heleboel 
andere tradities. Ze kunnen dus overal opduiken en dan zijn ze niet tegen te 
houden. 
 

Dat is de harde kracht van zachte waarden. Die kracht wens ik ons allen toe. 
Pastoor David Lebrun  

 
 

AFSCHEID PETER VAN 

DRUNEN Door pastoor lebrun 
Op dinsdagavond 18 juli jl. hebben we als 

bestuur tijdens een genoeglijk samenzijn 

afscheid genomen van Peter van Drunen. 

Sinds 2018 bekleedde hij de functie van vice-

voorzitter van ons kerkbestuur en nadat deze 

termijn verlopen was, heeft hij zich nog 

verder verdienstelijk gemaakt als penningmeester. 
 

Zijn aantreden in 2018 zorgde ervoor dat onze parochie een moeilijke 

bladzijde kon omslaan. Door zijn ervaring en gedegen kennis maar evenzeer 

door zijn hard werken wist hij weer structuur en orde te brengen op bestuurlijk 

vlak. Collegiaal bestuur werd weer een werkelijkheid en als geen ander 

zorgde hij voor gezamenlijkheid. Door zijn regelmatige aanwezigheid op de 

pastorie legde hij met veel vrijwilligers contact. Velen wisten hem te vinden en 

voelden zich door hem gezien en gewaardeerd. Dit werkte stimulerend en 

motiverend. 
 

Niet alleen de financiële administratie werd weer op orde gebracht, op allerlei 

vlakken bracht hij overzicht en rust. De discussie over de toekomst wist hij aan 

te zwengelen en inhoud te geven. We zijn Peter ontzettend dankbaar voor het 

vele goede dat hij onze parochie heeft gebracht. We respecteren zijn besluit 

om een stapje terug te doen en samen met zijn vrouw Annemarie te genieten 

van het mooie dat het leven voor hen nog in petto heeft. 
 

Wat we hen wensen? Pax et bonum. Vrede en alle goeds!  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Door Taco Douma, vice-voorzitter 
Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op 

hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten. 
 
Afscheid Peter van Drunen 
Op dinsdag 18 juli hebben wij afscheid genomen van onze oud vice-voorzitter 
en penningmeester Peter van Drunen. Dat laatste in goede samenwerking met 
Tiny van der Heijden en Bert Leijtens. Dit heeft u hiervoor al kunnen lezen. 
Het bestuur spreekt hier nogmaals zijn zeer grote dank uit voor de grote inzet, 
die Peter aan de parochie heeft besteed in de beide rollen. 
 
Augustinusviering 10 september 2023 
Op zondag 10 september hebben we de Augustinusviering gevierd. Een  
samenkomen van de verschillende kernen van onze parochie. Er zijn ook 
enkele vrijwilligers gedecoreerd.  
Een uitgebreid verslag, natuurlijk met foto’s, kunt u in de volgende editie van de 
Ontmoeting lezen. Nu alvast een hele grote dank aan alle vrijwilligers en een 
speciale felicitatie aan diegenen die dit jaar de speld hebben verdiend! 
 
Afscheid Alfons Hermans 
Tijdens de Augustinusdag is er ook afscheid genomen van Alfons Hermans als 
diaken van onze parochie. Alfons is 70 jaar geworden en vindt het tijd om een 
stap terug te doen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn vele jaren als diaken bij de 
vele vieringen, maar vooral voor de zeer toegewijde aandacht die hij al die 
jaren heeft gegeven aan de voorbereiding van onze communicanten en 
vormelingen. Verderop in de Ontmoeting vindt u een woordje van zijn kant.  
 
Toekomst Parochie Heilige Augustinus 
In eerdere Ontmoetingen hebben wij geschreven dat het bestuur werkt aan 
toekomstplannen rondom; 

• Hoe houden we een actieve levendige geloofsgemeenschap, die 

voorgaat in het geven van inspiratie uit het geloof en die relevant blijft voor 

mensen? 

• Hoe zorgen we voor een gezonde financiële huishouding van onze 

parochie waarin inkomsten en uitgaven in blijvend goede verhouding staan? 
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Hierin zijn ook de goede bijdragen van de adviesraad meegenomen. Het is het 
bestuur duidelijk in welke richting we moeten gaan. 
De uitgewerkte ideeën zijn zoals in een vorige Ontmoeting aangegeven met het 
Bisdom besproken, waarna wij vanuit het Bisdom een positieve terugkoppeling 
hebben ontvangen. Nader overleg in het bestuur heeft opgeleverd dat wij van 
mening zijn dat er vooral over het uitvoeringspad nog verdere punten zijn af te 
stemmen met het Bisdom voordat we verder kunnen  communiceren.  
 
 

JAARLIJKSE ACTIE VRIENDENKRING FR. JESUDOSS 
Door Fons van Aart 

In het weekeinde van 24 en 25 juni 2023 hebben wij 

namens De Vriendenkring van fr. Jesudoss in de 

eucharistievieringen in Haarsteeg, Nieuwkuijk en 

Vlijmen uw aandacht gevraagd voor het weeshuis voor 

meisjes Annai Home for Children in Annai Nagar, 

Andichioorani (iets oostelijk van Sivaganga en 

ongeveer 35 km oostelijk van Madurai). In het 

weeshuis worden meisjes opgevangen die wees, of halfwees, of verstoten zijn 

maar ook meisjes waarvan de thuissituatie zo ernstig is dat zij niet langer thuis 

kunnen blijven. Op dit moment verblijven er iets meer dan 300 meisjes in het 

weeshuis. 
 

Met de jaarlijkse actie wil De Vriendenkring in lijn met de eigen doelstellingen 

van het Studiefonds graag een bijdrage aan het weeshuis geven ter grootte 

van het schoolgeld voor 10 meisjes op de middelbare school (secundary en 

high-end secundary school). Het schoolgeld per kind bedraagt 6.000 Indiase 

Roepies ofwel ongeveer € 66 per jaar. De doelstelling is om met de actie € 

2.650 op te halen zodat voor 10 meisjes de gehele middelbare schooltijd in 

het schoolgeld wordt voorzien. 
 

Met de collectes in de 3 kerken is een bedrag gegeven van € 877,45! Een 

bedrag waar wij als bestuur van De Vriendenkring heel blij mee zijn. 
 

Daarnaast heeft diaken Alfons Hermans tijdens de voorbereidingen op de 

Eerste Communie en het Vormsel het prachtige bedrag van € 387,22 

ingezameld. Geweldig wat jullie voor elkaar hebben gekregen!         
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 MEDEDELINGEN 

Allerheiligen 2023 

Op Allerheiligen gedenken we allen die in de geest van Jezus gewerkt 

hebben aan een betere wereld. Ze straalden iets uit van Gods heelheid. Zijn 

liefde werd in hen tastbaar. Na hun dood werden ze erkend als 

"richtingwijzers" voor de weg die we mogen gaan. Naast deze erkende 

heiligen, gaat het ook om vele 'onbekenden'; om gewone mensen die, op hun 

eigen wijze, groot zijn geweest. Nu zijn ze ten volle thuis gekomen in het 

goddelijke licht en spreken voor ons ten beste. Op dinsdagavond 31 oktober 

vieren we eucharistie bij gelegenheid van het feest van Allerheiligen in de 

kapel van het Sint Janshof om 19.00 uur. 
 

Allerzielen 2023 

Met Allerzielen gedenken we allen die ons zijn voorgegaan, in het bijzonder zij 

die ons in het afgelopen jaar ontvielen. We staan stil bij wie ze waren en wat 

ze voor ons betekenden. We gedenken onze overledenen tijdens een   

eucharistieviering op: 

Zaterdag 28 oktober 

19.00 uur Haarsteeg  

 

Zondag 29 oktober  

09.30 uur Nieuwkuijk 

11.00 uur Vlijmen  
 

Zegenen van de graven 
Op donderdag 2 november zal 
pastoor Lebrun op de verschillende 
kerkhoven aanwezig zijn om graven te zegenen. 
De tijden zijn: 
• van 13.30 tot 14.00 uur in Vlijmen 
• van 14.15 uur tot 14.45 uur in Haarsteeg 
• van 15.00 uur tot 15.30 uur in Nieuwkuijk 
Telkens wordt er begonnen met een korte gebedsstonde bij de afscheidsplek, 
waarna vervolgens op verzoek van nabestaanden particuliere graven gezegend 
kunnen worden. 
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Inloopkoffie 
De werkgroep Inloopkoffie en de gastdames blijven enthousiast. De 
komende maanden zijn de gezellige koffiemiddagen op: 
4 oktober in de Lantaarn in Vlijmen 
1 november parochiezaaltje Haarsteeg  
6 december Patronaat Nieuwkuijk 
 
Aanmelden Eerste Heilige Communie of Vormsel 
Ook dit jaar kunnen kinderen zich weer aanmelden voor de Eerste Heilige 
Communie of het Vormsel. Pastoor Lebrun zal in de loop van de maanden 
september/oktober de scholen bezoeken en de benodigde brieven en 
aanmeldingsformulieren uitdelen. Indien u geen brief ontvangt of mocht  uw 
kind buiten onze parochie op bijzonder onderwijs zitten, kijk dan op onze 
website of neem contact op met ons secretariaat. 

 
Een nieuwe lay-out.  
Het is u ongetwijfeld al opgevallen. De Ontmoeting heeft een nieuw jasje 
gekregen. Een kleurrijk jasje. Niet zomaar lukraak. Er zit heus wel een leidende 
gedachte achter. Zoals het logo van onze Augustinusparochie door 4 kleuren 
wordt gevormd, -conform de vier geloofsgemeenschappen die er aan ten 
grondslag liggen- , zo is voortaan bij elke editie van De Ontmoeting één van de 
kleuren leidend. Niet enkel het spelen met  kleuren en de nieuwe opmaak 
hebben onze aandacht gekregen, ook de voorkaft zal naargelang het seizoen 
wisselen.  
Inhoudelijk slaan we een ietwat andere weg in. Naast de klassieke rubrieken 
die binnen een parochieblad verwacht mogen worden, zijn er ook nieuwe en 
telkens terugkerende rubrieken toegevoegd. In elke editie vindt u voortaan een 
interview met een parochiaan, vrijwilliger of anderszins betrokkene. “Voor en 
door gezinnen” zal de familiemomenten onder de aandacht brengen. Zo zal ook 
“kerk en actualiteit” ruimte geven om een bepaald actueel thema 
levensbeschouwelijk te peilen en te verdiepen. We hopen met deze 
verandering onze trouwe lezers te blijven boeien en nieuwe te interesseren.  
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LIEF EN LEED 
 
Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen: 
18 juni Vlijmen Sil van Ginkel 
03 sept Vlijmen Henny Burg 
 

Wij wensen hun een gezegende toekomst in een liefdevol gezin. 
 

60-jarig huwelijksjubileum: 
07 mei  Haarsteeg Kees en Riet Verschure – Robben 
 

Wij wensen hun alle levensgeluk en zegen. 
 
Uitgedragen vanuit onze kerken: 
13 juni Nieuwkuijk Piet Reinhard 92 jaar  
17 juni Haarsteeg Jan van Oijen 79 jaar  
20 juni Nieuwkuijk Robert - Jan van Drunen 62 jaar  
25 juni Vlijmen Jan de Laat 70 jaar  
25 juni Nieuwkuijk Ella Mostermans 96 jaar  
27 juni Nieuwkuijk Piet Henskens 95 jaar  
27 juni Haarsteeg Riet Klerks – Pullen 82 jaar 
07 aug Nieuwkuijk Jo Verhoeven - Koks 91 jaar  
14 aug Haarsteeg Piet van Delft 82 jaar  
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. 
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IN GESPREK MET… NADJIL AMIEN 
Door Eline van Meel 
 

Sinds de coronatijd wordt de zondagse viering in Vlijmen uitgezonden op 
internet via een 'livestream'. Sinds enige tijd worden deze opnames ook 
uitgezonden via HTR-TV. Een team van vrijwilligers zet zich daar elke week 
met groot enthousiasme voor in. Nadjil Amien was er vanaf het begin bij 
betrokken.  
 
Nadjil, hoe ben je vrijwilliger geworden bij de parochie en betrokken geraakt bij 
de livestreams? 

'Ik kom oorspronkelijk uit Irak. Ik ben hier als 
vluchteling gekomen en heb daardoor op 
verschillende plekken in het land gewoond, 
in een asielzoekerscentrum in Leiden, op 
Ameland en in Dokkum. Toen ik een 
verblijfsvergunning kreeg, duurde het lang 
voordat ik een woning had. Uiteindelijk ben ik 
toen in Groningen terecht gekomen, waar ik 
heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, een master biomedical 
engineering. Daarna vond ik een baan in 
Zaltbommel, waardoor ik naar het zuiden 
ben verhuisd. In Vlijmen vond ik een kamer. 

Helaas kende ik niemand in Vlijmen, maar ik woonde wel dichtbij de kerk. Ik 
ben toen bij de kerk langsgegaan en heb er mensen leren kennen. Daarna ben 
ik vrijwilliger bij de parochie geworden. Eerst was ik acoliet, daar had ik al 
ervaring mee, omdat ik ook acoliet was geweest bij mijn parochie in Irak. Toen 
er geen vieringen mogelijk waren in de coronatijd, hoorde ik van de livestream 
en dat leek me leuk om te doen.'  
 
Hoe werkt dat in grote lijnen, het maken van zo'n livestream? 
'In de kerk staan 2 camera's, die via kabels met de server verbonden zijn. Via 
een computer of laptop met een goede internetverbinding kun je de camera's 
bedienen, dat gaat met bepaalde software. De software moet je leren kennen, 
maar dat is niet moeilijk. Met de software kun je het signaal ook naar YouTube 
zenden, waar de uitzending dan te bekijken is. De mensen in de kerk worden 
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niet in beeld gebracht vanwege privacy redenen. 
Het leuke is dat het niet uitmaakt waar je bent. Ik was een tijdje bij mijn familie 
in de Verenigde Staten. Toen lukte het ook om de livestream te verzorgen. Wel 
moest ik de wekker 's nachts zetten vanwege het tijdsverschil! Tegenwoordig 
verzorg ik de livestream vanuit mijn nieuwe woonplek in Eindhoven.'  
 
Gebeuren er wel eens onverwachtse dingen tijdens het maken van de 
livestream? 
'Ja, soms zijn er technische problemen, met internet of met de software. 
Daarom bereid ik het altijd een dag van tevoren voor en zorg ik dat ik een half 
uur voor het begin van de viering klaar zit. Eventuele problemen kunnen dan 
nog opgelost worden. Ook Hans Le Sage helpt gelukkig als er problemen zijn. 
Het gebeurt weleens dat de server opeens uit is vlak voor het begin van de 
viering. Dan stuur ik snel een berichtje naar iemand in de kerk, zodat die de 
server daar weer aan kan zetten. Bij speciale vieringen zijn er soms ook extra 
uitdagingen. Dan weet ik niet altijd precies wat er gaat gebeuren, waar de 
pastoor gaat staan of het kan gebeuren dat het zicht van de camera ineens 
wordt geblokkeerd. Meestal merkt de kijker er gelukkig niets van.' 
 
Je vertelde dat je bent opgegroeid in Irak. Ervaar je verschillen in de manier 
van kerk-zijn? 
'Je merkt dat de basis hetzelfde is, maar sommige dingen worden bepaald door 

de cultuur. Zo is in Irak de zondag geen officiële 
vrije dag. Daardoor is het veel gebruikelijker om 
op zondag aan het einde van de middag naar de 
mis te gaan. Ook herinner ik me een bepaalde 
traditie die we in Irak hadden, op Witte 
Donderdag/Goede Vrijdag. Na de viering gingen 
we dan met een groepje te voet naar een andere 
kerk. 
Soms ga ik in Nederland naar de Irakese 
katholieke kerk, eerst in Hoogeveen en nu nog 
wel eens in Arnhem. Daar zie je meer kinderen 
die met hun ouders mee naar de viering komen. 
Ook merk ik dat het veel meer in de Irakese 
cultuur zit om elkaar na afloop van de viering te 
ontmoeten.' 
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Wat motiveert je om je in te zetten voor de parochie? 
'Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen. En het geloof is iets dat altijd 
aanwezig is geweest in mijn leven. Het maken van de livestream is ook dicht bij 
mijn passie, ik ben namelijk gek op gadgets. Filmen met een drone is ook een 
hobby van me.  
Daarnaast is het fijn om andere mensen te leren kennen en iets voor hen te 

kunnen doen. Zo heb ik een parochiaan kunnen helpen bij de verbouwing van 

zijn huis en help ik Hans ook wel eens met livestreams op andere plekken. 

Toen ik ging verhuizen kreeg ik spontaan hulp van andere parochianen. Zo 

vormen we met elkaar een netwerk.' 

 

DE EENZAME UITVAART 
Door pastoor Lebrun 

 

De auto van een tachtigjarige was de stille getuige van een eenzame dood. 

Dit nieuwsbericht uit Vlaanderen, deed me denken aan meneer Pietersen 

(fictieve naam). Hij had in een rusthuis -niet hier maar elders in Brabant- de 

liefde van zijn leven gevonden. Verliefdheid kan heerlijk zijn, maar maakt 

soms ook doof en blind. Hij lag nog op zijn sterfbed toen zijn geliefde de 

schilderijen van de muur stond te halen. Toen het rusthuispersoneel daar iets 

van zei, antwoordde ze: ‘Hij heeft mij zelf beloofd dat ik die zou krijgen.’ Zo 

eenzaam als meneer Pietersen had geleefd, was ook zijn uitvaart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeds meer mensen in onze samenleving sterven alleen. Het aantal ouderen 

zonder directe familieleden stijgt. Daarmee wint ook de eenzame uitvaart 

terrein. 
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Zo af en toe wordt de wereld opgeschrikt door een voorval dat de kranten 

haalt. Zoals die tachtigjarige waar ik het over had. Wekenlang lag hij dood in 

huis. Hij werd blijkbaar door niemand gemist. Totdat de politie eind maart een 

parkeerverbod uitvaardigde wegens wegwerkzaamheden. Één auto bleef 

staan. Het bleek die van die tachtigjarige man die een eenzaam bestaan 

leidde. 
 

De auto is slechts een van de vele stille getuigen van de eenzame dood. De 

verhalen variëren van de anonieme vluchteling tot de oude buurvrouw die 

nooit bezoek kreeg, de dakloze drugsverslaafde, de ex-psychiatrische patiënt 

en de zestiger die na een echtscheiding het contact met zijn kinderen verloor. 

De meeste verhalen halen nooit de krant. 
 

Ook in het ziekenhuis worden we soms geconfronteerd met een lichaam dat 

maar niet uit het mortuarium wordt opgehaald. Dat een mensenleven zomaar 

ongemerkt voorbij kan gaan, blijft een bevreemdende gedachte. 
 

Het mag een schrale troost heten dat gemeenten en parochies, 

uitvaartondernemingen en verenigingen zich inspannen om eenzame 

overledenen toch een waardig afscheid te gunnen. Niet gemakkelijk, want hoe 

reconstrueer je een anoniem leven? 
 

Helaas blijven veel levens in nevelen gehuld. En dan ben ik weer bij meneer 

Pietersen. Wie heeft hem als baby vastgehouden? Wie was zijn eerste liefde? 

Wat voor werk deed hij? Heeft hij kinderen grootgebracht? Vermoedelijk zullen 

we het nooit weten. De enige stille getuigen van zijn verhaal waren de 

schilderijtjes aan de muur. Ze hangen nu wellicht bij de vrouw bij wie hij dacht 

de liefde te hebben gevonden. De begrafenisondernemer en de diaken 

hebben nog gewacht, maar tevergeefs. Ze verscheen niet op de crematie. 

 

DE DIAKEN HEEFT ALTIJD HET LAATSTE WOORD 
Door diaken Alfons Hermans 

Een bekend grapje, vanwege de woorden van wegzending na de zegen. 

Bescheiden als ik ben, heb ik niet gauw het laatste woord hoor, maar nu is wel 

het moment gekomen om nog een laatste woordje tot U allen te richten. 
 

Want inderdaad, ik ga ermee stoppen. Met pijn in het hart. Een moeilijke en 

best wel emotionele keuze. Wel een keuze die nu toch wel gemaakt moest 
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worden… 
 

Na het bekendmaken, de afgelopen maand, kwamen er veel reacties, die mij 

ook echt raakten. Veel lieve woorden ook, veel begrip. Dank. 
 

Ergens in de laatste maanden van 1996 heb ik mijn roeping mogen ervaren. 

En geloof me, er gebeurt echt iets met je. Momenten van grote verwondering, 

van inkeer en gebed, je leventje krijgt ineens een bijzondere wending. Er 

verandert veel en dat gaat echt niet altijd zonder slag of stoot. Vele 

gesprekken, met het thuisfront sowieso, met de pastoor (Drunen), de vicaris, 

de rector van het seminarie, met de bisschop (ter Schure en Hurkmans). In 

1997 toegelaten tot de opleiding, met 3 andere kandidaten. 

 

En het begon eigenlijk al meteen bij de start van de opleiding. Ik kwam terecht 

bij het ziekenhuis-pastoraat in Waalwijk, en bij de Bedevaarten naar Lourdes. 

Bijna 11 jaar heb ik in Waalwijk rondgelopen. Het werden zeer rijke en 

betekenisvolle jaren. Niet echt voorbereid op dit soort werk, maar met HEM 

aan mijn zijde, en dat maakte echt verschil. Ik kijk er nog steeds met zeer 

grote dankbaarheid op terug. 
 

Lourdes kwam omdat 

iemand hoorde dat ik 

leraar Frans was. Vele 

keren geweest, als 

hotel-leider, en later -

pastor, maar ook 

vertaalwerk. Voor het 

bureau (met wat 

cursussen zelfs), tolk-

vertaler bij studiereizen, 

en het boek van de chef-arts van het Medisch Bureau in Lourdes, over de 

wonderen. Prompt gevolgd door een biografie van de pastoor van Ars, en 

vertaalwerk voor het bisdom (dat in sommige kerken zelfs nog terug te vinden 

is). Cursussen aan priesterstudenten ook. 
 

Op 29 september 2001, de dag van de Aartsengelen, door Mgr. Hurkmans tot 

diaken gewijd. Vier jaar Waalwijk , daarna even “gezworven” tussen 

Drunen/Elshout, Den Bosch (Hintham en Graafse wijk) en seminarie. 
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En toen werd ik in 2008, net terug van vakantie, gebeld door het bisdom: of ik 

naar Vlijmen wilde gaan. En daar trof ik Jesudoss, met wie ik drie bijzondere 

jaren heb mogen meemaken. Hij gaf mij meteen alles wat met jeugd te maken 

had. En daar had ik ook mijn hart liggen….! 
 

In 2008 begonnen 15 rijke jaren, met veel dopen, peuters en kleuters, 

communicantjes,  kinderbijbelgroep, vormelingen, tienergroep Plexat, een 

aantal huwelijken, en ook best wel wat uitvaarten. Verhalen vertellen, 

helemaal “mijn ding”, maar ook mensen nabij mogen zijn, in vreugde en in 

verdriet. Luisteren. Troosten. Voor mogen gaan in gebed. Altijd in geloof en 

vertrouwen. 
 

Ik heb het al eens gezegd: tot op de dag van vandaag ben ik verwonderd over 

het feit dat HIJ mij op deze plaats heeft gewild en mij al dat bijzonder mooie 

werk heeft laten doen. En vooral dat ik veel kinderen wat dichter bij HEM heb 

mogen brengen. En ontzettend dankbaar voor 22 rijke jaren. 
 

Dank aan bestuur, pastoor, werkgroep (zonder jullie was het niks geworden 

!!!!), de vele vrijwilligers, de basisscholen, de kinderen met hun ouders, dank 

aan U allen. 
 

En weet, wij als gelovige mensen hebben allemaal een roeping: HEM volgen 

en onze wereld een beetje mooier maken……  !!!! 
 

En dat was echt mijn laatste woord. Het ga U goed! Veel zegen voor onze 

parochie !!! 
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VOOR EN DOOR GEZINNEN 
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Familie Momenten 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook de gezinnen van de parochie 

willen je informeren over hun nieuwe activiteiten. De parochie organiseert vier 

Familie Momenten met interessante activiteiten (spel, knutselen, dans, quiz, 

etc.) voor de kinderen. Maar het is vooral leuk om samen als gezin deel te 

nemen. Deze Familie Momenten zijn gepland op zaterdagen van 14:30 – 

16:30 uur in De Lantaarn in Vlijmen. En wel op 07/10 – 16/12 – 23/03 – 20/04. 

Schrijf ze alvast in je agenda! 

 

Gezinsvieringen op zaterdagmiddag 

Naast de gezinsvieringen op zondagen is er dit schooljaar ook iets nieuws: 

enkele gezinsvieringen op zaterdagmiddag om 17:00 uur in de kerk in Vlijmen. 

Dit zijn korte eucharistievieringen voor alle leeftijden. De kinderen mogen ook 

meehelpen tijdens de viering als misdienaar, door iets te lezen of door de 

gaven te brengen. Doe je ook mee? Geef je op! 

 

Koortje gezinsvieringen zaterdagmiddag 
We hebben een speciaal koortje voor alle leeftijden: kinderen, mama’s, 

papa’s, oma’s, opa’s, tantes, ooms, etc. Dit onder leiding van Jeanne 

Savelkouls. Er wordt één of twee keer van tevoren geoefend. Kom gezellig 

meezingen en geef je op! 

 

Opgeven 

Wil je een kind opgeven voor het koortje of om mee te helpen bij een 

gezinsviering? Of aanmelden voor het Doopsel, de Eerste Communie of het 

Vormsel? Geef je naam en e-mailadres door aan het secretariaat.  

Dan hoor je snel meer. 
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KERK EN ACTUALITEIT 
Een nieuw sociaal contract? Door pastoor David Lebrun 
 

Nieuw Sociaal Contract. Zo heet de nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt. 
De naam “sociaal contract” vinden we voor het eerst bij de Engelse filosoof 
Thomas Hobbes. In het midden van de zeventiende eeuw werd zijn land 
verscheurd door een burgeroorlog. Een golf van wreedheid was overgewaaid 
vanuit het Europese continent waar het tijdens de Dertigjarige Oorlog niet 
zachtzinnig aan toe was gegaan. Hobbes noemde dat “the war of everyone 
against everyone”, de oorlog van allen tegen allen. Hij sprak hierover als over 
“het grootste kwaad dat zich in het leven kan voordoen”. Om hieraan te 
ontsnappen, zei Hobbes, is een sociaal contract nodig, constateerde hij in zijn 
beroemd geworden boek Leviathan uit 1651. 
 
Hobbes was voor zijn tijd vernieuwend. Hij zag in dat de Middeleeuwen voorbij 
waren en dat het organiseren van een samenleving op basis van goddelijk 
gezag niet meer werkte. Voortaan was het aan de mensen zelf om afspraken te 
maken en zich daaraan te houden. Zij moesten zelf een “contract” sluiten. Het 
vroeg een engagement van alle mensen, van alle individuen en in ruil daarvoor 

zou de overheid (Leviathan) rust en vrede 
garanderen.  
 
Wanneer Pieter Omtzigt zijn kakelverse politieke 
partij “Nieuw Sociaal Contract” noemt, zindert 
deze gedachte van Hobbes mee. Niet dat 
gruwelen uit een burgeroorlog hem daartoe 

aanzetten. Nee, bij hem gaat het meer over woningnood, 
aardbevingsschandaal, toeslagenaffaire, falend asielbeleid en toenemende 
armoede. Hierbij ligt het probleem vaak bij een afwezige overheid. Afwezig 
omdat de overheid de samenleving verregaand heeft overgelaten aan het 
economische krachtenspel, aan bureaucratie, aan berekeningen via algoritmen 
waarbij mensen geen naam en gezicht meer hebben.  
 
Een nieuw sociaal contract betekent een nieuwe organisatie van de staat, 
waarbij de burger minder snel over het hoofd wordt gezien. Maar er moet ook 
een cultuuromslag komen:  bestuurders én zij die bestuurd worden moeten 
zichzelf opnieuw leren zien als wezens die van hun sociale bestaan zijn 
doordrenkt. Eén en ander zorgt zo voor een maatschappelijk middenveld; een 
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vorm van gemeenschap die belangrijk is. 
Voor zo’n sociaal mensbeeld doet Omtzigt niet zozeer beroep op het  
contractsdenken maar wel op het personalisme: een christelijk geïnspireerde 
filosofie uit het midden van de vorige eeuw die stelt dat de mens geen abstract 
individu is maar een concreet, handelend wezen dat zich verweven weet met 
een netwerk van personen om zich heen. In dit denken is er dus veel aandacht 
voor gemeenschap, waaronder in de eerste plaats die van het gezin. Uiteraard 
was toen ook de kerk voor een groot deel van Nederlanders belangrijk, evenals 
deelname aan het verenigingsleven en maatschappelijke activiteiten.  
 
Vandaag de dag lijkt dit wel een collectivistisch gedachtengoed, maar in het 
personalistische denken staan al deze verbanden in dienst van het menselijk 
welzijn, zodat het ‘ik” ten volle kan gedijen binnen een “wij”.  Het personalisme 
was in de jaren vijftig vooral populair onder katholieke denkers en een aantal 
sociaaldemocraten. Het doet daarmee afstand van het individu als maat van 
alle dingen en wil de persoon in de context van zijn eigen gemeenschap zetten.  
Dat klinkt mooi en inspirerend. Tevens doet het de vraag rijzen: is dat nog 
mogelijk is in deze tijd? Stuit dit niet op de tegenstemmen van het liberale 
emancipatiedenken? Worden onder het mom van zorg en gemeenschapszin de 
verworven vrijheden van het individu niet teruggejaagd in het conservatieve 
hok? Anders gezegd: zijn we niet te “modern” geworden? Laat Omtzigt in zijn 
beroep op het personalisme iets zien van zijn Twentse honk, waar de lokale 
traditie van ‘nabuurschap’ nog springlevend is?  
 
Laten we eerlijk zijn: we weten dat ons zo 
gekoesterde beeld van een autonoom, 
zelfredzaam individu een onmogelijkheid is.  
Menselijk bestaan is sociaal bestaan. Dat 
zeggen we allemaal in koor maar 
tegelijkertijd is het evenzeer waar dat dat 
vrije individu volop in ons leeft: ik wil 
onafhankelijk en autonoom mijn leven vorm geven! We roepen voortdurend dat 
er behoefte is aan verbinding maar tevens blijven we allemaal ons eigen ding 
doen. Of dat voor spanning zorgt? Ik vermoed dat Omtzigts partij in dat 
spanningsveld zal moeten zien te opereren. Een niet eenvoudige opgave! Wel 
een uitdaging! 
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KINDERPAGINA 
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JUBILEUMVIERING MET BISSCHOP DE KORTE    
Haarsteegse kerk 150 jaar 
 

Op zondag 24 september vindt om 9.30 uur de plechtige jubileumviering plaats 
die zal worden voorgegaan door Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop van  
’s Hertogenbosch, in concelebratie met oud-pastoor J. Nabuurs en pastoor D. 
Lebrun. Koor en Ambrosiusgilde zullen de viering opluisteren.In dat weekeind 
zal dat de enige viering zijn om zo als parochie dit jubileum gezamenlijk te 
kunnen vieren. Noteer 24 september nu reeds in uw agenda. 
 
In 1873 -150 jaar geleden- werd de huidige kerk van Haarsteeg door de 
toenmalige pastoor Ceelen ingezegend.. Na de inzegening werd er voor de 
eerste maal de H. Mis opgedragen. Het zou echter duren tot 1882 vooraleer de 
bisschop van Den Bosch, Mgr. Godschalk naar Haarsteeg kwam om kerk en 
altaar te consacreren. Hoe dan ook, dit jaar wordt er 150 jaar “gekerkt” in door 
de Bossche architect H.C. Dobbe ontworpen tempel in neogotische stijl.  
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CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ 

 

 

 
Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen 

met ons secretariaat. Het secretariaat is op werkdagen geopend 

tussen 09.00 uur en 12.30 uur.  

 

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen 

E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl 

Telefoon: 073-5112215 

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website: 

www.augustinus-parochie.nl. 
 

Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:  

17 november 2023. 
 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet te 

plaatsen of in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.  
 

Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties, 

kerkbijdrage enz. : 

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950 

Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003 

Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710 

Vliedberg: NL28 RABO 0136590683 
 

U ontvangt het parochieblad De Ontmoeting omdat u 

bent geregistreerd als parochiaan van de Parochie 

Heilige Augustinus. Wilt u het parochieblad liever niet 

meer te ontvangen of alleen digitaal? Scan de QR-

code om uw voorkeuren eenvoudig door te geven of 

bezoek onze website www.augustinus-

parochie.nl/parochieblad. U kunt ook contact opnemen 

met het secretariaat. 

http://www.augustinus-parochie.nl/parochieblad
http://www.augustinus-parochie.nl/parochieblad

